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Het kind wijst naar de weg van je hart 
Tijdens het opruimen van een kast vind ik een 
klein blauw boekje, het kaft gedecoreerd met 
lieve bloemetjes. 
Het poëziealbum van lang geleden. 
Volgeplakt met plaatjes die we nu nostalgisch 
zouden noemen. 
Volgeschreven met gedichtjes, versjes en heel 
veel goede wensen. 
Aan het poëziealbum is goed te zien dat ik op 
een christelijke school zat en ook de ooms en 
tantes wensen me allemaal Gods zegen toe. 
Driemaal wordt me geboden goed voor 
kachelhout te zorgen als ik later trouw. 
Tweemaal wordt er dwars door het album 
geschreven.  
En ik mag vooral niemand vergeten. 
Dat ben ik ook niet, al zou ik niet iedereen meer 
herkennen en heel veel schrijvers, ooms en 
tantes, leven niet meer. 
Al bladerend valt me één versje op: 
“Wat zal ik in je album schrijven 
Hanny, ik weet het niet 
Je moet maar dicht bij Jezus blijven  
Dat is het beste, vind je niet.” 
Ondertekend door juf Sietsma. 
Toen juf Sietsma me dat toewenste was ik nog 
een lagereschoolkind. 
En nu krijg ik tijdens de kerstviering in Emmaüs 
een prachtig gekleurd kaartje met op de 
achterkant de tekst: 
“Het kind wijst naar de weg van je hart”. 
Dat kinderlijke geloof van de lagere school ben 
ik wel een beetje kwijt. Te veel vragen. 
Maar toch. 
 
 

 
“Dicht bij Jezus blijven” en “het kind wijst naar 
de weg van je hart” komen op de één of andere 
manier samen. 
 
Vroeger en nu. 
Weet je het nog? Ben je het niet vergeten?  
Dat mooie kaartje van de kerstviering herinnert 
aan wat juf Sietsma schreef en het mag er nu 
ook nog zijn:  
“Het kind wijst naar de weg van je hart”. 
 
Hanny v.d. Kooij 
 

Bloemengroet 
14-01 Evert ten Hove 
21-01 De bewoners van de Hartenberg, 

Bertrand Russelstate 
28-01 Peter van Leeuwen, Maarten van der 

Dussen en Atze Jan van der Goot 

04-02  Ad Reijmerink 
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Emmaüsgangers uitgelicht 
In deze rubriek maken we kennis met één of 
twee van onze Emmaüsgangers.  
De uitgelichte persoon kiest de volgende 
kandidaat voor het interview. 

Deze keer: Wim en Pauline Hulsegge 
 
Hoe zijn jullie bij Emmaüs terechtgekomen? 
Vanuit Veldhuizen zijn we in 1992 in de 
Rietkampen komen wonen. De oecumene 
sprak ons aan dus zijn we naar Emmaüs 
gegaan. Toen werd nog gekerkt in de sporthal. 
De bouw van een nieuwe kerk was een 
bijzondere periode. Wim was toen 
penningmeester. Hij genoot van alle acties die 
op touw werden opgezet om geld in te zamelen 
voor de bouw. Het was ook mooi om samen te 
werken met Jur Heerema en Teun van Hemert. 
 
Wat willen jullie graag delen over jezelf? 
Dit jaar zijn we 40 jaar getrouwd. We hebben 
van alles 4: 4 kinderen, 4 aanhang en 4 
kleinkinderen. Het is mooi om dit allemaal mee 
te maken. 
Pauline komt uit IJmuiden. Ze heeft een 
gereformeerde achtergrond. Er werd daar al 
samengewerkt met de Katholieke kerk. Wim is 
van hervormde huize maar in Emmaüs doet die 
achtergrond er helemaal niet meer toe. Hij vindt 
het mooi dat zijn ouders, toen ze een aantal 
jaren geleden in de Rietkampen kwamen 
wonen, ook voor de oecumene hebben 
gekozen. 

Ze hebben elkaar leren kennen op De 
Hartenberg. Wim woonde daar met zijn familie 
op het terrein en Pauline was in opleiding.  
Pauline heeft veel jeugdwerk gedaan. In 
IJmuiden, in De Open Hof en ook clubwerk in 
Emmaüs. Pauline: ik heb moeilijke periodes 
gehad, ben depressief geweest maar nu gaat 
het gelukkig goed. Ik waardeer dat elke dag 
weer. Het blijft wel zoeken naar balans in wat 
wel en niet kan. Ik ben een aantal dagen 
gastouder en pas wekelijks op de kleinkinderen. 
Ontspanning is ook belangrijk. Die vind ik in het 
zorgen voor de kleinkinderen, handwerken, 
lezen, legpuzzels maken, volleyballen en 
fietsen en wandelen met Wim. Ik zing ook 
graag. Dat doet ze bij het Emmaüskoor.  
Wim is zijn loopbaan begonnen als 
fysiotherapeut. Wim: Nu werk ik alweer jaren 
als locatiemanager in de verpleeghuiszorg. Ik 
houd van studeren. Voor mij is dat ontspanning. 
De studie hoeft niet persé gelinkt te zijn aan 
mijn werk. Regelmatig sport ik ’s ochtends 
vroeg en ik lees ook graag een boek. Ik ben 
betrokken bij Vluchtelingenwerk. Toen een 
aantal jaren geleden vluchtelingen werden 
opgevangen in een locatie vlak bij het station 
hebben we regelmatig 4 mensen te eten gehad. 
Met deze mensen hebben we lang contact 
gehouden ook nadat ze uit Ede vertrokken 
waren. Het is mooi dat ze nu een eigen plek 
hebben. We hebben bijna een jaar een 
Nigeriaanse student uit Oekraïne in huis gehad. 
In januari is hij vertrokken naar Canada om 
verder te studeren. Anders had hij mogelijk 
verplicht het land moeten verlaten.  
Vanuit Emmaüs verzorg ik samen met Jaaike 
van der Dussen het contact met de opvang op 
de Galvanistraat. Dat gaat moeizaam. Zo was 
er een spelletjesavond georganiseerd waar 
niemand op afkwam. Wel was er een mooie 
kaartenactie rond de kerst. Er hebben mensen 
gekookt in de kerk maar die zijn alweer weg. Er 
is een grote doorstroom waardoor het lastig is 
om iets op te bouwen.  
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Wat bindt jullie aan Emmaüs? 
Het mooie van Emmaüs is dat iedereen in zijn 
waarde wordt gelaten. De achtergrond doet er 
niet toe.  
De binding met mensen is ook belangrijk. 
Pauline was in de beginjaren betrokken bij het 
Welkomstwerk. Iedereen die in de Rietkampen 
kwam wonen werd welkom geheten met een 
kaartje en een kaarsje ongeacht of je nu wel of 
niet kerkelijk was.  
Het is bijzonder dat er binnen Emmaüs geen 
hokjes bestaan en dat we met al die 
verschillende mensen een gemeenschap 
vormen. De verschillende voorgangers zorgen 
voor diversiteit in de vieringen. De gave viering 
is ook steeds weer verrassend. Het is heel 
jammer dat Paula niet meer speelt en zingt. Dat 
was altijd een cadeautje. 
Pauline wordt altijd wel geraakt in de vieringen. 
Ze is een trouwere kerkganger dan Wim. Wim 
heeft soms ook behoefte aan rust na een 
drukke werkweek.  
Samen coördineren ze de vrijwillige bijdrage, 
voorheen de kerkbalans.  
Ook zijn ze beiden koster. Pauline in de avond 
en Wim op zondagmorgen. 
 
Wat hopen jullie voor de toekomst van 
Emmaüs?  
De doorstart is een bijzondere maar ook 
spannende periode. 
We hopen dat we zo lang mogelijk met elkaar 
door kunnen gaan. Stiekem hopen we ook op 
wat groei. Het is bijzonder dat er binnenkort 
een doopdienst zal worden gehouden.  
Het is mooi dat zoveel mensen een steentje 
bijdragen. Je hebt wel enkele diehards nodig 
die de kar trekken. Het is belangrijk dat we er 
allemaal positief in blijven staan. 
 
Wat zou jullie graag willen doen met mede-
Emmaüsgangers? 
We hebben een avond gehad waarbij alle 
activiteiten binnen Emmaüs aan bod kwamen. 
Mensen konden er kennis van nemen en zich 
aanmelden. Het zou mooi zijn als al die 

activiteiten van de grond komen. Eén van die 
activiteiten is de groep van Ziel tot Ziel waar 
Pauline nu aan mee doet. 
 
Welke Emmaüsgangers komen er in de 
volgende aflevering? 
Andries en Joke Scherpenzeel 

Vieringen 
Ook online live, of later te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events  
Komt u er niet uit? Neem dan contact op  
met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, 
dussen.maarten@net.hcc.nl 
18-02 10:30 1e zondag 40 dagentijd  
   Loes van Laar  
25-02 10:30 2e zondag 40 dagentijd  
   Hans Lucassen 
03-03 10:30 3e zondag 40 dagentijd MvdH 
        Egbert van Dalen 
10-03 10:30 4e zondag 40 dagentijd  
        Marieke de Vries 
17-03 10:30 5e zondag 40 dagentijd  
   Taizé-viering 
24-03 10:30 Palmzondag  
   Sylvia von Kriegenbergh 
29-03 19:00 Goede Vrijdag 
   Gemeenteleden 
30-03 21:00 Stille Zaterdag 
   Jaap Neerken 
31-03 10:30 Paasmorgen 
   Egbert van Dalen 

Collectes  
Januari 2024: 
07-01 en 14-01: 
Vrienden van Mikondo € 381,20 
Emmaüs en pastoraat € 279,65 
Bloemengroet  € 121,20 
21-01 en 28-01: 
Raad van Kerken, Ede € 307,70 
Emmaüs en pastoraat € 274,15 
Bloemengroet  € 85,55 
 
Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl


4 
 

Werkgroep Vieringen XL 
De oorspronkelijke werkgroep vieringen, 
bestaande uit Jan-Peter Prenger, Tanja Taale, 
Ineke Bogaart en Wilke van Beek is inmiddels 
uitgegroeid tot werkgroep vieringen XL. 
Verschillende subgroepen zijn er, gedeeltelijk, 
bij gekomen en de werkgroep bestaat nu uit de 
bovengenoemden minus Jan-Peter. Nieuwe 
leden zijn: Hans Dekker, Sandra van der Lugt, 
Annie Benjamin, Atze Jan van der Goot, Jaap 
Neerken, Janet Mol, Afien Faas en Willy van 
Leeuwen. Wilke van Beek is voorzitter van de 
werkgroep. 
 
Loes van Laar gaat iedere bijeenkomst 
inspirerend met ons aan de slag. De eerste 
keer kregen we 10 minuten de tijd om een 
viering voor te bereiden. In tweetallen moesten 
we uit twee boekjes, gedichtbundels een thema 
bedenken, een tekst uitkiezen, een kerklied 
daarbij en een werelds lied. Het was verrassend 
hoeveel creativiteit uit deze opdracht kwam, we 
hadden zomaar zes opzetten voor vieringen op 
de plank liggen. Het grappige is dat juist door 
de tijdsdruk er veel naar boven komt, je moet 
wel. 
De tweede keer was gericht op de 
veertigdagentijd en de voorbereiding voor de 
Paasvieringen. We moesten allemaal acht 
dingen opschrijven die voor ons belangrijk zijn 
in de veertigdagen / Paastijd. Daarna werd het 
briefje doorgeschoven naar degenen naast je. 
En die moest er zes dingen van wegstrepen. 
Daarna kreeg je het briefje weer terug. We 
leerden hieruit: wat belangrijk voor jou is hoeft 
helemaal niet belangrijk te zin voor een ander. 
Dus: wat je organiseert voor bijzondere 
vieringen kan aanslaan, maar ook helemaal 
niet. En ook, je kunt het niet iedereen naar de 
zin maken. De oefening leverde een goed 
gesprek op. En ook de oefening met een 
bepaald lied zette ons aan het nadenken over 
schurende teksten, en wat doe je ermee. 
Vermijden, juist wel laten klinken? 
 

Naast deze inspiratie van Loes zorgen we met 
elkaar voor de invulling en takenverdeling 
rondom de vieringen.  
De invulling van de vieringen in de 
Veertigdagentijd bijvoorbeeld en andere 
bijzondere vieringen. 
Zondag 5 mei sluiten we aan bij de landelijke 
vrijheidsmaaltijden. Zondag 19 mei hopen we 
samen met de PGE Pinksteren te vieren op de 
skeelerbaan, net als voorgaande jaren. 
Zondag 23 juni is er weer een Regenboog-
viering. Wielie Elhorst, een PKN-predikant die in 
Amsterdam een speciale aanstelling heeft voor 
de LHBTIQ-gemeenschap zal bij ons voorgaan. 
Zondag 30 juni gaat een Groene Viering 
worden. Bij deze laatste vieringen is het fijn als 
er gemeenteleden willen helpen voorbereiden. 
Een oproep hiervoor is elders in dit Emmaüs-
nieuws te vinden. 
 
We staan altijd open voor suggesties en ideeën. 
Spreek een van de werkgroepleden aan of 
stuur een mailtje. De werkgroep vieringen kunt 
u bereiken op vieringen@emmaus-ede.nl.  
 
Namens werkgroep Vieringen XL,  
Wilke van Beek en Annie Benjamin 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:vieringen@emmaus-ede.nl
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Meehelpen om bijzondere 
vieringen voor te bereiden 
In mei en juni vinden er drie bijzondere 
vieringen plaats.  
Zondag 26 mei gaat Teun Kruijswijk Jansen 
voor in een Iona viering. Teun is lid van de Iona 
Community en wil deze viering graag 
voorbereiden met betrokken gemeenteleden. In 
juni zullen er een Regenboogviering en een 
Groene Viering zijn. Voor beide vieringen is het 
leuk, goed, fijn, als bij de voorbereiding ook 
meegedaan wordt door gemeenteleden. 
 
Dit is jullie kans:  
Voor de Iona viering van 26 mei met Teun 
Kruijswijk Jansen zoeken wij meedenkers.  
Heb je feeling met de Regenboog Community, 
LHBTIQ+ groep, hoor jij zelf tot deze groep, of 
is je kind of kleinkind een Regenboogkind, meld 
je dan aan om de viering voor te bereiden. 
Voorganger zondag 23 juni zal zijn Wielie 
Elhorst. Hij is voor de PKN Amsterdam 
aangesteld voor de LHBTIQ+ gemeenschap.  
Hij vraagt nadrukkelijk om de viering voor te 
bereiden met betrokken gemeenteleden. 
https://www.protestantsamsterdam.nl/predikant
en/wielie-elhorst/ 
 
Heb je een Groen hart? Zondag 30 juni 
organiseren we een Groene Viering die zonder 
voorganger zal zijn. Samen met de werkgroep 
Groene Kerk wordt de viering voorbereid. 
Graag zien we dat meer mensen deze viering 
helpen voor te bereiden. 
Het is nog ruim op tijd, maar fijn als jullie al 
willen reageren om aan te geven dat je wilt 
meehelpen. 
 
Meld je aan bij : Annie Benjamin, 
abenjamin@kpnmail.nl, 0318 621897 
 

Bewust naar Pasen 2024 

Het thema is: Ga mee op de weg, die ons 
goeddoet. 
We bespreken en ervaren de verschillende 
wegen naar: Taizé, Iona, Santiago de 
Compostela, Rome en de weg naar 
vrijzinnigheid. 
Op 5 woensdagen zijn er bijeenkomsten van 
17.15 uur tot 19.15 uur, waarin we ons 
bezinnen en elkaar ontmoeten. Er is dit jaar ook 
weer een eenvoudige maaltijd, soep en brood. 
We sluiten af met een korte vesper. 
De indeling van de avonden is als volgt: 
21-02 Annie Benjamin, Iona 
28-02 Hans Dekker, Santiago de Compostela 
06-03 Loes van Laar, een weg naar 
 vrijzinnigheid 
13-03 Astrid Bulte, pelgrimage naar Rome 
20-03 Ineke Bogaart, Taizé 
In de stille week is er geen bijeenkomst. 
 
U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele 
cyclus bij Annie Benjamin, 0318-621897 of via 
bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl, steeds tot 
19.00 uur de maandag ervoor. 
Ter bestrijding van de onkosten vragen we een 
(vrijwillige) bijdrage van 4,00 euro per avond. 
We komen bij elkaar in 
Kerkelijk Centrum Emmaüs 
Laan der Verenigde Naties 94 
6716 JE Ede 
0318 636252. 
 
Werkgroep Bewust naar Pasen, 
Annie Benjamin en Hilda Rohn 
 

https://www.protestantsamsterdam.nl/predikanten/wielie-elhorst/
https://www.protestantsamsterdam.nl/predikanten/wielie-elhorst/
mailto:abenjamin@kpnmail.nl
mailto:bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl
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Viering Wereldgebedsdag in Ede 
Vrijdag 1 maart 2024 

Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie, 
dat op de eerste vrijdag van maart door 
christenen over de gehele wereld wordt 
gebeden voor vrede en gerechtigheid. 
Elk jaar wordt door de organisatie van een land 
een thema opgezet, en de landelijke 
organisaties werken dat uit in een liturgie, 
waarin zingen, bidden en overdenken centraal 
staan.  De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet 
van vrouwenbewegingen om te strijden voor 
een rechtvaardige samenleving.  
Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilië 
werd Palestina als land voor 2024 gekozen. 
Dit jaar komt de liturgie uit Palestina en het 
thema is: “Verdraag elkaar in liefde”  
Het thema van de viering is gebaseerd op 
Efeziërs 4:1-7, de brief die naar de 
geloofsgemeenschap van Efeze is gestuurd om 
dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor 
de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden en 
bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: 
de hoop waartoe God de discipelen heeft 
geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze 
erfenis onder de heiligen en de onmetelijke 
grootheid van Gods kracht. 
Vanuit dit thema en de bijbehorende 
Bijbelteksten willen we bidden voor alle 
mensen, maar met name voor vrouwen en 
kinderen in Israël en de Palestijnse gebieden, 
dat ze mogen leven in vrede en gerechtigheid 
als mensen die de zegen van God daarin 
ervaren. 
 
De viering van de Wereldgebedsdag 2024 zal 
plaats vinden op vrijdagavond 1 maart 2024, 
om 19.30 uur in Kerkelijk Centrum Emmaüs, 
Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede 
De viering wordt geleid door mevr. Cocke Post 
van de Basisgemeente Exodus te Ede. Leden 
van de werkgroep vieringen van de Raad van 

Kerken Ede en diverse musici werken ook aan 
de viering mee.  
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en 
napraten onder genot van koffie of thee. 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
 
Voor meer informatie: 
Albert Schol 
Voorzitter Raad van Kerken te Ede 
06 20531289 
 

Filosofiekringel 
Maandag 26 februari om 20:00 uur in Emmaüs 

Deze avond buigen we ons over een MOREEL 
DILEMMA namelijk: 
“Mag iemand zich aan de samenleving 
onttrekken?” 
Sommige Nederlanders proberen zich bewust 
aan de constante stroom van nieuws te 
onttrekken, zij willen niet overspoeld worden 
door al het leed in de wereld, vertrouwen de 
media niet of bekommeren zich er simpelweg 
niet om. 
Anderen verklaren zichzelf ‘autonoom’ en 
proberen zich los te koppelen van wetten en 
regels door bijvoorbeeld te weigeren belasting 
te betalen.  
De morele vraag die we elkaar stellen luidt dus: 
is het toelaatbaar om je aan de samenleving te 
onttrekken? 
Je wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. 
(info: nicokoopman@upcmail.nl)  
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Taizéreis 2024 
Afgelopen jaren zijn we met een klein groepje 
jongeren een week naar Taizé geweest.  
Deze reizen hebben we als bijzonder, 
inspirerend en ook heel gezellig ervaren.  
Ook dit jaar willen we weer een week naar 
Taizé gaan. Een aantal jongeren hebben al 
aangegeven graag mee te gaan.  
We brengen deze reis ook onder de aandacht 
van de PGE en de Katholieke kerk.  
Ben je misschien een jongere en ben je 
nieuwsgierig? Ken je (een) jongere(n) in de 
leeftijd van 18-30? Dan is de onderstaande 
informatie goed om te lezen en/of te delen.  

Informatie 
Tussen Lyon en Dijon, vlak bij de Autoroute du 
Soleil in Frankrijk ligt Taizé.  
In dit piepkleine dorpje Taizé staat een 
oecumenisch klooster, d.w.z. een klooster dat 
niet tot één specifieke kerk hoort.  
De broeders die daar wonen en leven komen 
van over de hele wereld. 
Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is hier 
een ontmoetingsplaats voor jongeren. Bijna 
elke week van het jaar komen jongeren vanuit 
de hele wereld één of meerdere weken hier 
doorbrengen. Vooral in de zomer komen er 
wekelijks meer dan 1000 jongeren. Ze 
kamperen daar, of slapen in groepsbarakken. 
Ze doen mee aan de dagelijkste taken (eten 
koken, eten uitdelen, schoonmaken, e.d.), maar 
komen vooral voor de ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten en het deelnemen aan het 
leven in Taizé. 

 
Elke dag zijn er drie vieringen, waarin het 
samen zingen en samen stil zijn centraal staan. 
Er worden (in meerdere talen) stukjes uit de 
Bijbel voorgelezen en er wordt brood gedeeld. 
De liederen die gezongen worden, zijn ook in 
allerlei talen. Ze zijn kort en makkelijk mee te 
zingen en worden vaak herhaald, omdat zingen 
een vorm van bidden is.  
Overdag geven één of meer broeders een 
korte, inspirerende en zeker niet orthodoxe 
uitleg over een Bijbeltekst. In groepjes ga je 
daarna met vragen aan de slag. 
Moet je christelijk zijn om daar te mogen 
komen? Nee hoor, er zijn ook speciale weken 
waar bijvoorbeeld moslimjongeren worden 
uitgenodigd.  
Moet je gelovig zijn om daar te mogen komen? 
Ook dat is niet nodig. Het is wel belangrijk dat je 
open staat voor anderen en hoe anderen 
denken. Het is de bedoeling dat je meedoet aan 
de activiteiten, dus ook de vieringen. 
Kerndoel van de Taizé gemeenschap is 
verbinding.  
Kerndoel van de reis is: verdieping, bezinning, 
inspiratie en verbinding.  
Vanuit Ede willen we dit jaar een reis naar 
Taizé organiseren voor jongeren van 18 tot 30 
jaar. Waarschijnlijk van zondag 14 juli t/m 
zondag 21 juli. De verblijfskosten zijn laag. Als 
we met auto’s kunnen gaan, houden we de 
reiskosten ook binnen de perken. 
Heb je belangstelling? Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Ineke Bogaart.  
E-mailadres: ineke@bogaart.net   NB: LET 

OP DE SPELLING VAN DIT ADRES ! 
In maart houden we een eerste bijeenkomst. De 
datum is nu nog niet bekend. 
Bij aanmelding wordt contact opgenomen. 
 

  

mailto:ineke@bogaart.net
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Inloopochtenden 

Donderdag 15 februari 2024 Bretagne 

Willem van der Kamp toont foto’s van deze 
fascinerende streek. 
 
Donderdag 21 maart 2024. Jouw dementie, 
mijn geschenk. Fennie Duinker vertelt over de 
laatste jaren van haar vader Wim van Essen. 
 
10:00 Inloop met koffie 
10:30 Begin presentatie 
12:00 Einde bijeenkomst 
 
Contact: Neleke Guldemond 06 32437890 
n.guldemond@gmail.com 
 
 

 
 

Samenvatting verslag CoRa 
vergadering maandag 11 december 2023 
Aanwezig zijn 6 leden van de CoRa en als gast 
is aanwezig de penningmeester Jan Boot. 
Atze Jan heet eenieder welkom en in het 
bijzonder Jan. 
Melding wordt gedaan van een overlijden uit 
onze wijk. 
 
Jan vertelt over zijn werkzaamheden als 
penningmeester en benoemt een aantal 
bespreekpunten. 
Er zijn nog een aantal onduidelijkheden over de 
financiële afhandeling met de PGE. Gelukkig 
kunnen hier goede gesprekken over worden 
gevoerd met de vertegenwoordigers van de 
PGE. 
Collectebonnen: het advies van de PGE is om 
hier niet aan te beginnen, omdat dit een extra 
administratie vereist. 
Pianisten sparen hun declaraties soms op, 
hetgeen niet handig is. We bespreken het 
voorstel voor de verhoging van de bijdrage voor 
pianisten. Het voorstel wordt aangenomen. 
Jan werkt nu samen met het KKA (Kantoor 
Kerkelijke administratie). Zij gaan taken 
overnemen. 
Het eventueel combineren van de 2e en 3e 
collecte wordt besproken, hierdoor wordt de 
administratie overzichtelijker. We gaan dit 
communiceren tijdens de gemeenteavond. 
Informatie wordt verstrekt over de SCIPIO app 
waar we binnenkort mee gaan werken. Dit 
vervangt dan te zijner tijd de GivtApp. 
We spreken als vergadering onze waardering 
en dank uit aan de penningmeester. 
 
De opening wordt verzorgd aan de hand van de 
column uit dagblad Trouw van 4 december 
2023 van Stevo Akkerman waarin een 
Palestijnse arts, Izzeldin Abuelaish, aan het 
woord is. Hierna zijn we allen een moment stil. 
Vervolgens bespreken we het bespreekpunt 
over de actuele “antimoslim standpunten” in de 
maatschappij. 

mailto:n.guldemond@gmail.com
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Als CoRa willen we onze mening kenbaar 
maken. Er komt een bericht in het weeknieuws 
en op de website. Indien gewenst zullen we een 
gespreksavond hierover organiseren. 
Er is ondersteuning gevonden voor het 
opmaken van Emmaüsnieuws. 
Uit de commissie Vieringen XL: de lijst van 
voorgangers voor de vieringen in 2024 is nog 
niet geheel gevuld en er wordt al gewerkt aan 
het rooster voor 2025. 
Er wordt, met dank, gememoreerd dat we de 
afgelopen periode mooie vieringen hebben 
gehad. 
 
Actie Vaste Vrijwillige Bijdrage voor Emmaüs is 
in volle gang. 
Een update wordt gegeven over de 
verzelfstandiging. 
De stichting is opgericht, maar daar moet nog 
een beleidsplan voor worden geschreven. 
De belastingdienst kan nu benaderd worden 
voor het aanvragen van de ANBI status. 
De Classis heeft nog enkele zaken opgevraagd, 
maar waarschijnlijk gaat het redelijk snel om de 
“PKN-gemeente van bijzondere aard” op te 
richten. 
Een oproep is gedaan om kerstkaarten te 
versturen door de gemeenteleden naar de 
mensen van de noodopvang van de 
Galvanistraat. De CoRa gaat akkoord en er zal 
een oproep komen in het weeknieuws. 
Atze Jan sluit de vergadering. 
 

De gemeente-avond van 23 januari 
We kunnen terugkijken op een geslaagde en 
feestelijke gemeenteavond, waarbij z’n 80 
Emmaüsgangers aanwezig waren. Ook waren 
Wilbert van Iperen, classispredikant, Roelof van 
den Broek, kerkelijk adviseur, en Frits 
Dimmendaal en Leo Bezemer van de PGE als 
gasten aanwezig.  
Op de gemeenteavond is verteld dat nu formeel 
PKN Emmaüs leden niet meer onder de PGE 
vallen maar behoren tot de nieuwe PKN-
gemeente van bijzondere aard. Verder is de 
stichting “Ondersteuning Emmaüs” opgericht en 
heeft die stichting de ANBI-status gekregen. 
Dat betekent dat de stichting erkend is als een 
organisatie van maatschappelijk belang, en dus 
kunnen giften aan de stichting afgetrokken 
worden van de belastingen. De nieuwe PKN-
gemeente van bijzondere aard zal overigens 
dezelfde ANBI-status krijgen; dit proces loopt 
nog tussen PKN en de Belastingdienst. Verder 
is de Actie Vrijwillige Bijdrage aangekondigd, en 
is informatie gegeven over een nieuwe app die 
we gaan gebruiken. Zowel over de Actie 
Vrijwillige Bijdrage als de app zult u binnenkort 
nog uitgebreid worden geïnformeerd. We zijn 
erg blij dat we mensen gevonden hebben die de 
kerkenraad van de nieuwe gemeente willen 
vormen en mensen die het stichtingsbestuur 
vormen. De kerkenraad wordt gevormd door 
Dik Groenendijk, Ineke Bogaart, Mies van 
Steenbergen en Atze Jan van der Goot. Het 
stichtingsbestuur bestaat uit Maarten van der 
Dussen, Janet Mol, Jan Boot en Atze Jan van 
der Goot. 
Met de erkenning van de nieuwe PKN-
gemeente en van de stichting is het formele 
proces van de verzelfstandiging van Emmaüs 
voor het grootste deel afgerond. Dat is een 
belangrijke mijlpaal voor Emmaüs.  
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Deze mijlpaal hebben we met koffie, thee en 
taart in de pauze gevierd.  

Na de pauze is er verteld dat Emmaüs nu in 
een nieuwe fase gekomen is. We gaan 
nadenken over ons profiel en bepalen hoe we 
een oecumenische gemeenschap willen zijn in 
de komende jaren. Ook gaan we besluiten 
nemen over de professionele ondersteuning 
van onze gemeenschap. Verder gaan we 
plannen maken om Emmaüs ook goed 
zichtbaar te maken in Ede. 
Aan het einde van de avond ontvingen we van 
de voorzitter van de PGE, Frits Dimmendaal, 
een cadeau. Een hart van keramiek. Hij 
omschreef de nieuwe relatie tussen Emmaüs 
en de PGE als kinderen die het huis zijn 
uitgegaan. Ieder gaat een eigen pad, maar de 
verbondenheid blijft bestaan. Dat hebben we 
als CoRa volmondig beaamd.  
 
Met een hartelijke groet,  
Atze Jan van der Goot 

Emmaüs feest op 7 juni 

Tijdens de gemeenteavond is gezegd dat het 
Emmaüs feest plaats zou vinden op donderdag 
6 juni. Helaas is dat niet mogelijk omdat ons 
kerkgebouw dan gebruikt zal worden als 
stembureau voor de Europese verkiezingen. 
De nieuwe datum is daarom vrijdag 7 juni. 
Schrijf of verander het in uw agenda!  
 

Gespreksgroep chronisch 
zieken en ouderen 

De gespreksgroep komt samen op de eerste 
woensdagmorgen van de maand met 
uitzondering van de maanden juni en juli. 
In deze bijeenkomsten bespreken we 
uiteenlopende onderwerpen, aangedragen door 
groepsleden of de gespreksleider. Eén keer per 
jaar vieren we Maaltijd van de Heer en in 
augustus hebben we als start van het nieuwe 
seizoen een uitje. Mocht u belangstelling 
hebben, neem dan met mij contact op. 
Hilda Rohn, tel. 0318 633390 
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Emmaüskoor wil groeien! 
Wanneer je onze vieringen in Emmaüs bezoekt, 
ken je waarschijnlijk ons Emmaüskoor wel. We 
verlenen met veel plezier – en tot grote 
tevredenheid van de bezoekers – ieder jaar 
medewerking aan een aantal vieringen op 
zondagen en kerkelijke hoogtijdagen.  
 
Wat ons koor karakteriseert? We zingen graag 
en zo goed mogelijk, maar gezelligheid, 
ontmoeting en onderlinge betrokkenheid staan 
even hoog in het vaandel. We zingen een 
breed, oecumenisch kerkrepertoire, grotendeels 
in het Nederlands en zowel éénstemmig als 
meerstemmig.  
 
Bij ons koor is altijd ruimte voor nieuwe leden in 
alle stemsoorten (sopranen, alten, tenoren en 
bassen). Koorervaring is niet vereist en 
leeftijdgrenzen kennen we niet, dus kom gerust 
eens naar een repetitieavond om te luisteren of 
(liever nog) mee te zingen.  

Onder de bezielende leiding van onze dirigente 
Tanja Taale repeteren we iedere 
woensdagavond – behalve schoolvakanties – in 
Emmaüs. Deze repetities duren van 19:30 uur 
tot 21:15 uur. Een koffiepauze om even bij te 
komen en bij te praten ontbreekt natuurlijk niet.  
 
Om de kosten hoef je het niet te laten, we 
vragen een bescheiden bijdrage van € 10,00 
per maand. Daarvoor krijg je veel terug: alle 

bladmuziek (een map verzorg je zelf), lekker 
zingen, meewerken aan vieringen, gezelligheid, 
koffie, contacten, noem maar op.  
 
Wil je meer weten: 
Coördinator: Harrie Breuker (  06 1533 5838 
/  harrie@breuker-dekker.nl) 
Dirigente: Tanja Taale (  06 1304 1998 /  
tmtaale@xs4all.nl) 
 

Werkgroep communicatie 
Nieuwe drukker EMMAÜS nieuws 
De oproep in het EMMAÜS nieuws, 
weeknieuws, op facebook en via de beamer 
tijdens de vieringen met de vraag om op zoek te 
gaan naar een nieuwe drukker, heeft ons veel 
reacties opgeleverd! Heel hartelijk dank! 
De werkgroep communicatie is met alle info aan 
de slag gegaan; tips zijn nagetrokken, mensen 
en bedrijven benaderd. 
Ton van der Niet, onze redacteur van het 
EMMAÜS nieuws heeft vervolgens prijs, 
kwaliteit en mogelijkheid vergeleken en we 
hebben een goede nieuwe drukker gevonden!  
Bedankt Ton, voor je werk! Fijn dat er een 
oplossing is.  
En bedankt Henk van Harn (Kleopas), dat jij al 
die tijd voor ons het drukwerk hebt verzorgd. 
Annelies, namens de Werkgroep Communicatie 
 
Nieuwe deadline aanleveren kopij EMMAÜS 
nieuws 
De redactie heeft in een vergadering 
aangegeven meer tijd nodig te hebben om alle 
stukken te selecteren voor publicatie. Daarvoor 
vervroegen we de deadline voor het aanleveren 
van de stukken met 3 dagen, de vrijdag vóór de 
2e maandag van de maand, 18.00 uur.  
Deze datum wordt altijd vermeld in het 
Weeknieuws en stukken kunnen aangeleverd 
worden door een mail te sturen naar 
emmausnieuws@emmaus-ede.nl 
Annelies, namens de Werkgroep Communicatie 
 
Hartelijke groet, Annelies van Bunschoten 

mailto:harrie@breuker-dekker.nl
mailto:tmtaale@xs4all.nl
mailto:emmausnieuws@emmaus-ede.nl
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Agenda/Activiteiten 
Datum Tijd Activiteit 

21-02 19:30 Emmaüskoor 

21-02 17:15 Bewust naar Pasen 

26-02 19:30 Werkgroep Beheer 

26-02 19:30 Werkgroep Dienst aan de 
Wereld 

26-02 20:00 Filosofiekringel 

27-02 10:00 De Ontmoeting 

28-02 17:15 Bewust naar Pasen 

28-02 19:30 Emmaüskoor 

01-03 19:00 Wereldgebedsdag 

03-03 19:30 Meditatie 

04-03 19:30 CoRa, agenda overleg 

06-03 17:15 Bewust naar Pasen 

06-03 19:30 Emmaüskoor 

11-03 19:30 CoRa vergadering 

12-03 10:00 De Ontmoeting 

12-03 17:00 Eetgroep 

12-03 20:00 Van Ziel tot Ziel 

13-03 17:15 Bewust naar Pasen 

13-03 19:30 Emmaüskoor 

20-03 17:15 Bewust naar Pasen 

20-03 19:30 Emmaüskoor 

21-03 10:00 Inloopochtend 

25-03 19:30 Werkgroep Beheer 

25-03 20:00 Filosofiekringel 

Colofon 
Kopij en verspreiding 
Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op  
zondag 17 maart 2024. 
Sluiting kopij: vrijdag 8 maart 2024, 18:00u  
Aanleveren kopij kan per E-mail via: 
emmausnieuws@emmaus-ede.nl 
of op redactieadres: Theo Boessenkool 
Adamsdreef 213, 6716 MK Ede 
Telefoon: 0318 637679 
Opgaven voor bezorging of mutaties voor 
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:  
Ria Pasman, telefoon: 0318 641165  
Email: riapasman@gmail.com 
Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945 
E-Mail: gonda.schol@gmail.com 
Wilt u het EMMAÜSnieuws en Weeknieuws in 
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar 
info@emmaus-ede.nl 
 
Contactadressen: 
Voorganger: Vacant  
voorganger@emmaus-ede.nl  
CoördinatieRaad: cora@emmaus-ede.nl 
voorzitter@emmaus-ede.nl 
secretaris-cora@emmaus-ede.nl 
penningmeester-cora@emmaus-ede.nl 
weeknieuws@emmaus-ede.nl 
dadw@emmaus-ede.nl 
werkgroepen@emmaus-ede.nl 
Bloemengroet en voorbeden: 
bloemengroet@emmaus-ede.nl 
Vervoer naar Emmaüs: 
autovervoer@emmaus-ede.nl 
Bezoek ook onze website of Facebookpagina 
Website: https://emmaus-ede.nl 
Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede 
 
Contact Katholiek Ede: 
Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692 
E-mail: ede@pztb.nl 
 
Oecumenische Gemeenschap Emmaüs Ede 
Laan der Verenigde Naties 94 
6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl 
telefoon: 0318 636252 / 06 18310356 
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