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De weg en het landschap 
De afgelopen weken was het gaan van de weg 
een belangrijk thema in de Emmaüs. De weg 
die je als gemeenschap gaat, en ook de weg 
die je persoonlijk gaat. Hoe de weg gaat, 
kronkelig, steil of vlak, hangt af van het 
landschap waar je doorheen trekt. De Deense 
existentiële filosoof en theoloog Søren 
Kierkegaard (1813-1855) sprak over drie 
levensstadia waarin mensen zich kunnen 
bevinden. Daardoor geïnspireerd, zie ik drie 
landschappen voor me. De metafoor van een 
reis door een landschap kan je helpen om jezelf 
te hervinden. Waar ben ik, welke vragen 
houden mij bezig, wat zijn mijn uitdagingen?  
 
Nadoen 
Het eerste landschap noem ik het landschap 
van de imitatie. Om dit landschap voor je te 
zien, hoef je niet ver te reizen. Hier op de 
Veluwe zijn allerlei routes uitgezet met 
gekleurde paaltjes die je kunt volgen. Als je je 
daaraan houdt, kom je uit op je bestemming. Zo 
kun je ook leven. Je kijkt hoe anderen het doen 
en volgt ze na. Je voegt je in het patroon en 
bewandelt de gebaande paden. Wijlen Kees 
Waaijman (oud-hoogleraar spiritualiteit en 
voormalig wetenschappelijk directeur van het 
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen) beschrijft 
in zijn standaardwerk Spiritualiteit imitatie als 
een mogelijke manier om je spirituele weg te 
gaan. Mensen proberen dan precies te leven 
volgens de aanwijzingen van bijvoorbeeld een 
heilige. Het uit zich in vroomheid. Zelf meen ik 
dat in Ede vaak te zien bij moslimmeisjes. 
Leven volgens de regels geeft een zekere 
gerustheid en voldoening. Natuurlijk is het zo 

dat ieder mens tot op zekere hoogte imiteert, 
maar voor sommigen is het een leefwijze. Het 
gaat niet om henzelf, maar om hoe het moet.  

 
De meisjes die ik boven noemde, hoor je vaak 
zeggen: “Het moet van mijn geloof”. Daarvan 
kom je ook christelijke en burgerlijke varianten 
tegen.  
 
Complicaties en worstelingen 
Het tweede landschap ontstaat vaak wanneer 
er kraken en barsten in het eerste landschap 
ontstaan. Er gebeurt iets onverwachts, een 
tegenslag, waardoor het patroon niet vol te 
houden is. Je raakt de weg kwijt en zult je eigen 
weg moeten vinden. Gaandeweg vind je de 
weg. Bij dit landschap denk ik vaak aan onze 
verre voorouders die vanuit het zuiden van 
Afrika over heel de wereld trokken. Ze kwamen 
het onbekende tegen. Nieuw voedsel, 
onbekende dieren en ongekende gevaren. 
Maar toch trokken ze generatie na generatie 
door verschillende klimaatzones heen, omdat 
iets hen riep. Wellicht is Abraham hier op 
spiritueel gebied het archetype.  
In dit landschap zie je mensen worstelen met 
psychologische thema’s. Waarom kom ik altijd 
in dezelfde patronen terecht, trek ik dezelfde 
types aan? Wat is de invloed geweest van mijn 
ouders? Wat wil ik eigenlijk echt met mijn 
leven? En zo kun je nog duizenden vragen 
bedenken waarbij het draait om de vraag wie je 
eigenlijk bent, waarom jouw verhaal is zoals het 
is en of je wel al je kansen benut.  
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Ruimte 
Het derde landschap is het landschap van het 
loslaten, vaak weggelegd voor de ouder 
wordende mens. Maar dat hoeft niet per se. 
Hier laat je het concept van een Weg los. Er is 
geen weg. Dit kun je religieus, maar ook 
agnostisch beleven. Het levensverhaal, dat in 
het tweede landschap centraal stond, is er nog 
wel maar doet er niet meer zo toe. Je neemt 
deel aan een onbevattelijk geheel, en te leven 
is genoeg. Wie hier gevoed wil worden, zal veel 
vinden bij het zenboeddhisme. Thema’s als tijd 
en eeuwigheid kunnen hier boven komen 
drijven, verwondering, liefde, dankbaarheid, een 
gevoel voor het onbegrensde. Het landschap is 
ruimte geworden.  
 
Egbert van Dalen 
 

Bloemengroet 

 

17-12 Familie van Thea Groters 
24-12 Tineke Bergmans 
25-12 Gijs van de Pol 
31-12 Erik Onnink en Susan Bonnecroy 
07-01 Jos van de Klashorst 
 

Een Emmaüsganger uitgelicht 
In deze rubriek maken we kennis met één van 
onze Emmaüsgangers.  
De uitgelichte persoon kiest de volgende 
kandidaat voor het interview. 

Deze keer: Theo Boessenkool 
 
Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen? 
Ongeveer vanaf dat ik in Ede kwam wonen, ben 
ik een Taborlid. Eerst kerkte ik in de Open Hof 
en kwam met enige regelmaat in een viering in 
de sporthal. Op het moment dat ik in de 
Rietkampen kwam wonen, heb ik me laten 
overschrijven naar Emmaüs.  
 
Samenwerking tussen kerken vind ik heel 
bijzonder. Samen je geloof beleven. Niet kijken 
naar de verschillen maar naar wat je 
gezamenlijk hebt. Dat is belangrijk. De 
verschillende accenten die de voorgangers 
aanbrengen tijdens een viering vind ik ook heel 
waardevol.  
Van huis uit ben ik Gereformeerd. In 
Amsterdam-zuid moesten we met een grote 
boog om de Hervormde kerk heen lopen om bij 
onze school te komen. Alles was strikt 
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gescheiden. In de loop der jaren waren er 
gelukkig ook andere ervaringen. 
In Hasselt (Ov.) werd er tijdens het Hooifeest 
een multikerkelijke tentdienst gehouden. Een 
eerste stap naar oecumene. 
In Deurne, in een voornamelijk katholieke 
omgeving, was een brede protestante kerk.  
In Ede heb ik hard meegewerkt aan de 
federatie van de gereformeerde kerk en de 
Taborgemeente.  
In 1992 werd ik lid van de Kerkvoogdij van de 
Taborgemeente. Na 2 jaar kwam het gesprek 
op gang over een kerk in de Rietkampen. Men 
wilde niet allemaal aparte kerken maar één 
kerk. Er werd een stuurgroep opgericht met 
daarin één afgevaardigde van elke 
deelnemende kerk. Ik werd secretaris van deze 
groep. Daar kwam ik Jur Heerema tegen. Hij 
was projectleider van de bouw van kerkelijk 
centrum Emmaüs. We zijn goede vrienden 
geworden. Wim Hulsegge was toen de 
penningmeester. 
Voor de naamgeving van de nieuwe kerk is 
destijds een enquête uitgeschreven. Vanuit 
Tabor centrumwijk kwam de naam kerkelijk 
centrum Emmaüs. 
 
Wat wil je graag delen over jezelf? 
Met mijn eerste vrouw Marleen woonde ik een 
tijd in Deurne. Toen zij overleed waren onze 
dochters in de puberleeftijd. Dat was een zware 
periode maar ik heb echt gevoeld dat ik verder 
mocht gaan. Ik werd daarbij gesteund door mijn 
jongste zus, mijn schoonmoeder en schoonzus 
en nog heel veel lieve mensen om mij heen. De 
Heer heeft hiervoor gezorgd. 
Door een nieuwe relatie zijn we naar Bennekom 
gekomen en daarna in Ede gaan wonen. Na de 
scheiding ben ik aan de Adamsdreef komen 
wonen. Een appartement was mij niet vreemd. 
In mijn jeugd woonde ik in Amsterdam op de 
begane grond van een appartementencomplex.  
Ik heb twee lieve dochters en schoonzoons. Ik 
heb ook twee kleinzoons waarvoor en waarmee 
ik graag leuke dingen doe. 

Ik ben graag bezig met mijn handen. Als mij als 
kind gevraagd werd ‘Wat wil je worden?’ dan 
antwoordde ik: timmerman. Dat ben ik niet 
geworden maar wel bouwkundige.  
Nadat ik in 1959 examen HTS Bouwkunde had 
gedaan ging ik voor 2 jaar in dienst. Zelfs nog 2 
maanden langer omdat defensie er zeker van 
wilde zijn voldoende personeel te hebben in 
verband met de bouw van de Berlijnse muur. 
Daarna heb ik altijd in de bouw, in de productie 
gewerkt bij diverse aannemers.  
In december 2000 ben ik met de VUT gegaan. 
Na een lastige periode ben ik vrijwilligers werk 
gaan doen. 
Ik ben bezig met het archief van de Tabor over 
de periode 2004 tot 2016. Hier werk ik één dag 
in de week aan.  
In Cultura is momenteel een expositie over 
vrijwilligerswerk te zien. Malkander deed een 
oproep om een verhaal met foto te maken over 
je vrijwilligerswerk. Daar heb ik op gereageerd. 
Mijn verhaal is nu onderdeel van de expositie. 
Ik ben ook actief bij de Vereniging Oud-Ede. Ik 
zit in de werkgroep monumenten. We 
organiseren Open Monumentendag. Dit heeft 
ook een relatie met mijn vroegere werk als 
bouwkundige.  
Daarnaast houd ik van klussen. Bij de kerk doe 
ik dat samen met Chris Raatgever. Als 
tachtigers mogen we (terecht) niet meer op de 
ladder staan van de Beheerscommissie maar er 
zijn nog genoeg andere dingen te doen. 
Zingen doe ik ook erg graag. Dat is al jong 
begonnen. In de eerste klas zong ik als 12-
jarige als sopraan tussen de meisjes. Dat 
scheelde me niets want ik zong. Drie jaar later, 
nadat ik de baard in de keel had gekregen, 
zong ik weer als tenor. In 1965 zong ik voor de 
eerste keer de Messiah. Ik kan geen noten 
lezen maar heb een goed muzikaal geheugen. 
De Messiah kan ik zo weer mee zingen. 
Afgelopen oktober ben ik met het projectkoor 
ICP een week naar Barcelona geweest. We 
hebben de mis gezongen in de crypte van de 
Sagrada Familia en in 2 kerken de Messiah 
uitgevoerd. Dat was geweldig. 
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Ik zing ook in het Emmaüs koor. 
 
Wat bindt jou aan Emmaüs? 
De mensen en de openheid naar elkaar 
waardeer ik zeer. 
De variatie in voorgangers en vieringen vind ik 
ook heel fijn. 
En ik vind zingen erg belangrijk en dat moeten 
we blijven doen. Blijf zingen Emmaüs! 
 
Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs? 
Ik hoop van harte dat het lukt om met alle 
krachten die nu worden ingezet, door te blijven 
gaan. Openheid is hierbij heel belangrijk. Het 
bestuur van nu is nog wat gesloten. 
 
Wat zou je nog wensen in Emmaüs? 
Ik mis een nieuwe werkgroep Kunst in de Kerk. 
Zo’n werkgroep kost wel veel tijd en energie. 
Wat er nu hangt in de kerk is fijn en dat het zo 
lang mag blijven hangen ook maar het zou iets 
meer afgestemd mogen worden op het kerkelijk 
jaar. 
 
Welke Emmaüsgangers komen er in de 
volgende aflevering? 
Wim en Pauline Hulsegge 
 

Licht, warm, veelkleurig 
Wat een prachtige kerstgroet mochten wij 
ontvangen. De kerstbal kreeg een mooie plaats 
in de kerstboom en de waxinelichthouder op 
tafel. 

Licht, warm en veelkleurig, echt Emmaüs. 
 
Hartelijk dank, Diny en Cor van Boven 

Vieringen 
Ook online live, of later te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events  
Komt u er niet uit? Neem dan contact op  
met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, 
dussen.maarten@net.hcc.nl 
14-01 10:30 mw. Mignon van Bokhoven 
21-01 10:30 mw.  Froukje Pitstra 
28-01 10:30 dhr. Jeroen Venus 
04-02 10:30 dhr. Ben Piepers MvdH 
11-02 10:30  Gave Viering 
18-02 10:30 mw. Loes van Laar 
25-02 10:30 dhr. Hans Lucassen 
 

Collectes 
December 2023: 
Vastenactie €1.277,45 
Emmaüs en pastoraat €760,51 
Bloemengroet €246,30 
 
Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst 
 

Bloemengroet of Voorbede 
aanvragen 

Met ingang van 1 januari 2024 is in Emmaüs 
een ‘bloemengroet en voorbede commissie’ 
actief. 
Wilt u een bloemengroet of een voorbede 
doorgeven mail dan naar 
bloemengroet@emmaus-ede.nl 
De leden van de commissie kopen de bloemen, 
zetten de bos op vaas en zetten dat in de kerk.  
U kunt uw bericht uiterlijk op vrijdag tot 17:00 
uur via de mail insturen. 
Zijn er voor die zondag via de mail geen namen 
genoemd, dan zal de voorganger vragen of 
iemand een bestemming weet. Maar zijn er 
voor die zondag via de mail wel aanvragen 
gedaan dan deelt de voorganger mee naar wie 
de bloemen gebracht worden. Het wegbrengen 
van de bloemen is niet de taak van de 
commissie en blijft zoals het tot nu toe was.  
Hetzelfde is voor een voorbede. In de hal ligt al 
zolang Emmaüs bestaat een voorbedenboek. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl
mailto:bloemengroet@emmaus-ede.nl
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De voorganger geeft hier in de viering aandacht 
aan.  
De mogelijkheid bestaat dat je een voorbede 
via de mail aanvraagt.  
Het commissielid schrijft deze voorbede voor de 
viering in het boek en de voorbede zal dus op 
de gebruikelijke wijze door de voorganger 
genoemd worden. 
 
Freek Rohn en Annie Benjamin 
 

Bewust naar Pasen 2024 
Het thema is: Ga mee op de weg, die ons 
goeddoet. 
We bespreken en ervaren de verschillende 
wegen naar: Taizé, Iona, Santiago de 
Compostela, Rome en de weg naar 
vrijzinnigheid. 
Op 5 woensdagen zijn er bijeenkomsten, waarin 
we ons bezinnen en elkaar ontmoeten. Er is dit 
jaar ook weer een eenvoudige maaltijd, soep en 
brood. We sluiten af met een korte vesper. 
De indeling van de avonden is als volgt: 
21-02 Annie Benjamin, Iona 
28-02 Hans Dekker, Santiago de 

Compostela 
06-03 Loes van Laar, een weg naar 
 vrijzinnigheid 
13-03 Astrid Bulte, pelgrimage naar Rome 
20-03 Ineke Bogaart, Taizé  
In de stille week is er geen bijeenkomst. 
 
De opzet van de bijeenkomsten is als volgt: 
17.15 uur: ontvangst met koffie en thee 
17.30 uur: welkom en inleiding op het 
onderwerp 
18.00 uur: eenvoudige maaltijd met soep en 
brood 
18.30 uur: nagesprek en hoe dit toe te passen 
op ons eigen leven 
19.00 uur: vesper 
 
U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele 
cyclus bij Annie Benjamin of via 
bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl, steeds tot 
19.00 uur de maandag ervoor. 

Ter bestrijding van de onkosten vragen we een 
(vrijwillige) bijdrage van €4,00 per avond. 
We komen bij elkaar in Kerkelijk Centrum 
Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 
JE Ede, 0318 636252. 
 
Werkgroep Bewust naar Pasen, 
Annie Benjamin en Hilda Rohn 
 

Onze GivtApp 

 
In april 2020 werd in Emmaüs de GivtApp 
geïntroduceerd. Eerst werd de kat uit de boom 
gekeken maar de gebruikers hielden er geen 
kater aan over, maar ervoeren snel de 
voordelen. Jaarlijks een overzicht voor de 
belastingaangifte, geen gedoe met contant 
geld. Vrijwilligers van de D.a.d.W. zijn er ook 
gelukkig mee. Contant geld is voor hen 
ongemakkelijk geworden. 
In 2022 betaalden wij aan de toonbank 80% 
elektronisch waarvan 90% contactloos. De 
Emmaüsgangers deelden in dat jaar hun gaven 
voor ca. 40% elektronisch via de GivtApp. Ik 
heb niet de indruk dat de Emmaüsgangers 
conservatief zijn, dus er is nog een slag te 
slaan.  
Het aantal gezinnen dat de GivtApp gebruikt is 
ca. in 2020: 15, in 2021: 18, in 2022: 25 en in 
2023: 32. Nu de collectebonnen vervallen zal 
het aantal gebruikers in 2024 wederom stijgen.  
Nog meer getallen. 
In 2022 werd er totaal via GivtApp 1.978 x 
gegeven aan de 3 collectedoelen voor een 
totaalbedrag €6.640. 
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In 2023 werd 3.097 x gegeven voor een 
totaalbedrag €10.568. 

 
Wat opvalt is de verschuiving van het 
geefpatroon. Bij de 2e collecte komt dit mogelijk 
door een betere informatie over de 
bestedingen. 
De 3e collecte (onze bloemengroet) is voor mij 
een afspiegeling van de sociale verbondenheid 
en het medeleven in vreugde of verdriet van de 
Emmaüsgangers. Het is mooi dat we daar ook 
een + hebben. 
Nog vragen over de GivtApp? Ik hoor het graag 
van u tel. 0318621132. 
 
Groet, Cor van Boven 
(Beheerder GivtApp dashboard) 
 

In Gedachtenis 
Op 10 december overleed Thea Groters-Mook 
in het Hospice Bethanië in Ede. Geboren in 
Amsterdam op 6 mei 1930 waar ze in de 
Lutherse Kerk werd gedoopt. De familie kwam 
in Ede terecht en daar leerde ze Rein Groters 
kennen met wie ze in het huwelijk trad. Hun 
huwelijk lieten ze kerkelijk bevestigen en 
inzegenen in de Lutherse Kerk van Ede. Na 
eerst te hebben ingewoond bij haar 
schoonouders, ging het jonge gezin aan de 
Parkweg wonen. Samen kregen Thea en Rein 7 
kinderen. Hun dankbaarheid tegenover de 
Eeuwige werd zichtbaar doordat ze de kinderen 
lieten dopen om ze zo op te laten groeien met 
de boodschap van God. Er kwamen 
kleinkinderen en achterkleinkinderen: “een heel 
koor”, zoals haar man altijd zei. Nadat haar man 
overleed moest Thea alleen verder. Zo’n dertig 
jaar geleden ging Thea over van de Lutherse 

Kerk naar de Oecumenische Gemeenschap 
Emmaüs.  
Het beeld van psalm 23 gebruikten we tijdens 
de Dankdienst voor Thea’s leven op 18 
december. Hoe je als mens altijd mee mag met 
God de Herder, maar het moet nooit. Hij heeft 
ons immers de vrijheid gegeven om te kiezen, 
maar ook om daar altijd zelf de 
verantwoordelijkheid voor te nemen.  

Thea Groters heeft voor Hem gekozen en is 
heeft haar leven zo goed mogelijk geleefd met 
Zijn boodschap. Als betrokkene bij de twee 
kerken waar ze bij is geweest, maar ook 
gewoon als medemens buiten die kerk. Thea 
was een vriendelijke, innemende en bescheiden 
vrouw, die heel veel mooie en goede 
herinneringen na heeft gelaten. Na de 
dankdienst hebben we Thea naar de 
Gemeentelijke Begraafplaats gebracht waar 
een van haar zonen haar lichaam aan de aarde 
heeft toevertrouwd. Herenigd met dat van haar 
man. In het vertrouwen dat zij voor eeuwig 
geborgen mag zijn in Gods toekomst.  
Dat dit voor haar kinderen en kleinkinderen een 
troost mag zijn. 
 
Ruud Bloemendal 
(Pastor Lutherse Kerk Apeldoorn) 
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Samenvatting verslag CoRa 
vergadering 23 oktober 2023  
Aanwezig zijn 7 leden. 
Atze Jan opent de vergadering en heet 
iedereen welkom. 
Als opening leest Annie enkele gedeeltes voor 
uit de ochtendliturgie van de Iona Community. 
De ingekomen stukken worden besproken, 
waaronder: 
- mail over het uitspreken van de vredewens in 
de viering van 15 oktober. 
- het ontvangen beleidsplan en collecterooster 
2024 van werkgroep Dienst aan de Wereld. 
- uitnodiging vergadering duurzaamheid Raad 
van Kerken Ede. 
- jaarschema bespreekpunten. 
- de tijd en aandacht die nodig is voor het 
maken van de liturgieën door het grote aantal 
externe voorgangers. 
Het inzamelen van levensmiddelen voor de 
Voedselbank (samen met Kleopas) gaat 
binnenkort van start, er is contact met Dienst 
aan de Wereld.  
Er wordt extra aandacht gevraagd bij het 
reserveren van een zaal in Emmaüs. 
Het verzamelen van teksten, voor de nieuwe 
website, van de diverse commissies heeft alle 
aandacht. 
Gesproken wordt over het idee om een reünie, 
voor huidige en vroegere Emmaüsgangers, te 
gaan organiseren in het voorjaar van 2024. 
Het collecterooster 2024 van de werkgroep 
"Dienst aan de Wereld" wordt aangenomen. 
Het continueren van de pastorale zorg, is ook 
een bespreekpunt. We hopen dat, als de 
nieuwe Stichting is opgericht, we zo snel 
mogelijk hiervoor iemand kunnen gaan 
beroepen. 
De stand van zaken omtrent de 
verzelfstandiging van Emmaüs wordt uitgebreid 
toegelicht. 
De communicatie wordt ook besproken. 
Zorgvuldigheid is heel belangrijk, dit gaat nu 
niet altijd goed. Het is belangrijk dat we hierover 
procesafspraken gaan maken. Wat we 
communiceren is uiteindelijk de 

verantwoordelijkheid van de CoRa. In januari 
zal dit onderwerp uitgebreid aan de orde 
komen. 
Om 21.40 uur sluit Atze Jan de vergadering. 
 

Samenvatting verslag CoRa 
vergadering 20 november 2023  
Er zijn 7 leden van de CoRa, tevens is Gerard 
Peters in het eerste deel van de vergadering 
aanwezig. 
Atze Jan heet eenieder welkom, in het bijzonder 
Gerard.  
Als opening wordt een paragraaf gelezen uit 
“Aan de slag” een boekje van het NBG: Bijbel 
en Duurzaamheid. We spreken erover en het 
klinkt alsof er nog weinig gebeurd is sinds het 
conciliair proces uit de jaren ‘80. 
Gesprek met Gerard over zijn taak en werkdruk 
als contactpersoon met gastvoorgangers. 
Gerard geeft een uitleg over zijn 
werkzaamheden. Deze taak heeft een bepaalde 
tijdsdruk. En er is nu een vergrote werkdruk 
omdat we alleen nog maar gastvoorgangers 
hebben. 
Per voorganger begint hij drie weken van 
tevoren. Hij moet flexibel zijn in zijn vrije tijd, 
afhankelijk van de respons van een voorganger. 
Gerard bereidt de beamer presentatie voor op 
grond van de aangeleverde gegevens van de 
gastvoorganger.  
Gerard krijgt regelmatig dank van de 
betreffende voorgangers.  
Van groot belang is dat het dienstdoend CoRa-
lid de gastvoorganger goed begeleidt vooraf 
aan de viering, verzamelen van namen, taken 
doorspreken. Gerard geeft aan wel door te 
willen gaan. Het gaat goed. De CoRa is diep 
onder de indruk van het werk dat in deze taak 
zit. 
Atze Jan bedankt Gerard voor al zijn werk. 
Hierna verlaat Gerard de vergadering. 
Er wordt verslag gedaan van de commissie 
Vieringen XL. 
De lijst van voorgangers in 2024 is nog niet 
geheel gevuld en voor 2025 worden al 
voorgangers benaderd. Als CoRa realiseren we 
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ons dat we meer strategisch, vanuit een visie, 
voorgangers willen benaderen en inplannen. Dit 
onderwerp zal ook in werkgroep Vieringen XL 
worden besproken. 
De huidige bijdrage aan pianisten wordt 
geëvalueerd en een wijzigingsvoorstel zal 
worden gemaakt voor de penningmeester van 
de CoRa. 
Stand van zaken omtrent verzelfstandiging 
Emmaüs: er is een positieve reactie van het 
breed moderamen van de Classis, maar er 
wordt nog extra advies gevraagd. 
Gesprekken lopen nog met de diaconie van de 
PGE. 
De begroting van Emmaüs ziet er goed uit, een 
onzekere factor is de kerkelijke bijdrage die zal 
binnenkomen. 
De “Plaatselijke Regeling” gaan we bespreken 
op de gemeenteavond in januari 2024. 
In mei-juni 2024 zal er een “reünie” van 
Emmaüs plaats vinden. Er wordt al gezocht 
naar een ‘feestcommissie’ om dit te 
organiseren. 
We spreken over de afkondigingen die door 
gastvoorgangers worden uitgesproken. Het 
blijkt heel erg belangrijk om dit voorafgaand aan 
de viering goed door te spreken met de 
voorganger.  
Het op orde krijgen van één ledenadministratie 
voor Emmaüs lijkt nog een hele klus worden.  
De vergadering wordt gesloten om 21.40 uur. 
 

Week van Gebed 2024 

 
Ook dit jaar wordt er in de week van 21 t/m 27 
januari de Week van Gebed gehouden. Deze 
wordt georganiseerd vanuit de Raad van 
Kerken te Ede en een werkgroep uit 
verschillende kerken. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van materiaal van de landelijke Raad 
van Kerken en Missie Nederland. We bidden 
voor eenheid van Christenen onderling in deze 
zo verdeelde wereld.  
 

Het thema van dit jaar is: “Heb God lief en je 
naaste als jezelf”. 
 
Van maandag 22 januari t/m zaterdag 27 
januari zijn er gebedsdiensten in het gebouw 
De Wissel van de Jonahgemeente, Bettekamp 
99, 6712  JE Ede.  
De gebedsdiensten worden door verschillende 
voorgangers uit Ede verzorgd en beginnen om 
20.00 uur en duren ongeveer een uur. 
Ook zijn er gebedsmomenten in de Ark, 
Heyendaal 10, 6715 JM Ede, van 
maandagochtend t/m vrijdagochtend in deze 
week. Deze beginnen om 8.30 uur en duren 
ongeveer een half uur.  
 
U bent bij deze momenten van harte welkom !  
 
Namens de Raad van Kerken te Ede 
Albert Schol, Voorzitter 
 

Filosofiekringel 
Een jaar geleden zijn we begonnen met de 
Filosofiekringel. 
Deze voorziet kennelijk in een behoefte want 
gestart met drie mensen is de kring gestaag 
gegroeid naar zo’n 10 personen.  
Op de laatste maandag van iedere maand komt 
de groep bij elkaar om met elkaar in gesprek te 
gaan over een (licht) filosofisch thema. 
Op 29 januari a.s. om 20 uur begint de kring 
aan zijn tweede jaargang. In Emmaüs. 
We gaan het dan hebben over: GELOVEN. 
Iedereen gelooft wel in iets: in God, in de liefde, 
in dat het morgen gaat regenen. Maar hebben 
we het wel over hetzelfde? Wat is geloof 
eigenlijk? Zijn complot denken en bijgeloof ook 
geloof? En kun je weten zonder te geloven? 
Je wordt van harte uitgenodigd om mee te 
denken (of geloof je het allemaal wel). 
 
Vriendelijke groet, 
Nico 
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Kerkelijke Bijdrage 

 
(Gedeeltelijke herhaling van het 
decembernummer) 
Leden die in het verleden een vaste periodieke 
bijdrage voor Emmaüs aan de PGE gegund 
hebben kunnen de minimale 5 jaar periode 
laten doorlopen en aan het einde beëindigen. 
Ook die bijdrage wordt voor Emmaüs apart 
gehouden en aan ons overgemaakt. Het moet 
dan wel duidelijk zijn bij de PGE dat de gift t.b.v. 
Emmaüs is. Neem bij twijfel contact op met het 
kerkelijk bureau van de PGE. 
Begin dit jaar zullen we bij alle leden 
langskomen om te vragen om een toezegging 
voor een bijdrage over 2024. Dat zal de eerste 
keer zijn onder volledig eigen 
verantwoordelijkheid en we hopen van harte dat 
iedereen ons de best mogelijke start geeft. 
Meer details over de actie kerkbalans en de 
mogelijkheid een bijdrage te geven zullen we in 
januari communiceren. Ook tijdens de 
gemeenteavond die op 23 januari in Emmaüs 
gehouden wordt zal er een toelichting gegeven 
worden. 
Voor vragen, neem gerust contact met mij op. 
 
Peter van Leeuwen, pvlm@xs4all.nl 
 

Inloopochtend  

Donderdag 18 januari 2024.  
ENKA, een wandeling in foto's.  
Vroeger mocht alleen het personeel door een 
dichte poort de fabriek in, tegenwoordig kan 
iedereen over het terrein wandelen.  
Theo Boessenkool laat ons foto's zien van 
vroeger en nu en vertelt over de 
bedrijfsgebouwen, de fabricageprocessen en de 
fraaie nieuwbouw.  

10:00 Inloop met koffie, 10:30 begin 
presentatie, 12:00 Einde bijeenkomst  

 
 
Donderdag 15 februari 2024. Bretagne. 
Bretagne is het favoriete vakantieland van 
Willem van der Kamp. Dit meest westelijke 
gebied van Frankrijk kent een verscheidenheid 
aan kustvormen, culturele hoogtepunten en een 
aantrekkelijk groen binnenland. Willem toont 
foto’s van deze fascinerende streek. 
10:00 Inloop met koffie, 10:30 begin 
presentatie, 12:00 Einde bijeenkomst 
 
Contact: Neleke Guldemond 06 32437890   
n.guldemond@gmail.com 
 
Volgende bijeenkomst donderdag 21 maart 
2024. Jouw dementie, mijn geschenk. Fennie 
Duinker vertelt over de laatste jaren van haar 
vader Wim van Essen. 
 

Emmaüskoor wil groeien! 
Wanneer je onze vieringen in Emmaüs bezoekt, 
ken je waarschijnlijk ons Emmaüskoor wel. We 
verlenen met veel plezier – en tot grote 
tevredenheid van de bezoekers – ieder jaar 
medewerking aan een aantal vieringen op 
zondagen en kerkelijke hoogtijdagen.  
 
Wat ons koor karakteriseert? We zingen graag 
en zo goed mogelijk, maar gezelligheid, 
ontmoeting en onderlinge betrokkenheid staan 
even hoog in het vaandel. We zingen een 

about:blank
mailto:n.guldemond@gmail.com
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breed, oecumenisch kerkrepertoire, grotendeels 
in het Nederlands en zowel éénstemmig als 
meerstemmig.  
 
Bij ons koor is altijd ruimte voor nieuwe leden in 
alle stemsoorten (sopranen, alten, tenoren en 
bassen). Koorervaring is niet vereist en 
leeftijdgrenzen kennen we niet, dus kom gerust 
eens naar een repetitieavond om te luisteren of 
(liever nog) mee te zingen.  

Onder de bezielende leiding van onze dirigente 

Tanja Taale repeteren we iedere 
woensdagavond – behalve schoolvakanties – in 
Emmaüs. Deze repetities duren van 19:30 uur 
tot 21:15 uur. Een koffiepauze om even bij te 
komen en bij te praten ontbreekt natuurlijk niet.  
 
Om de kosten hoef je het niet te laten, we 
vragen een bescheiden bijdrage van € 10,00 
per maand. Daarvoor krijg je veel terug: alle 
bladmuziek (een map verzorg je zelf), lekker 
zingen, meewerken aan vieringen, gezelligheid, 
koffie, contacten, noem maar op.  
 
Wil je meer weten: 
Coördinator: Harrie Breuker (  06 1533 5838 
/  harrie@breuker-dekker.nl) 
Dirigente: Tanja Taale (  06 1304 1998 /  
tmtaale@xs4all.nl) 
 

Schilderijen 

Advent tot Driekoningen 
In de vorige uitgave konden we deze twee 
schilderijen niet plaatsen vanwege de beperkte 
ruimte. 

Gabriel bezoekt Maria - Jeannette van Leeuwen 

Blijft de kerk overeind in deze wereld? (vitrail de 
Taizé) - Hans Dekker  

mailto:harrie@breuker-dekker.nl
mailto:tmtaale@xs4all.nl
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Theatervoorstelling Adempauze 
Op vrijdag 19 januari organiseert Bespreek het 
Samen de theatervoorstelling Adempauze.  
 
In de 80 minuten durende theatervoorstelling 
‘Adempauze’ kruipt Kirsten Benschop in de rol 
van hoofdpersoon Vera en neemt ook de rollen 
van Vera’s ouders en vriend Ramon voor haar 
rekening. 
 
Deze spannende en indringende voorstelling 
ontvouwt zich aan de hand van een 
boekpresentatie van het autobiografische 
debuut Adempauze door hoofdpersoon Vera 
aan het grote publiek. Het boek grijpt terug op 
haar leven en laat zien waar zij nu, tien jaar 
later, staat. Thema’s als loyaliteit, angst, schuld, 
vrijheid, vertrouwen, liefde en vergeving worden 
in de voorstelling dichtbij gebracht. 
 
Gaandeweg de voorstelling wordt het publiek 
meegezogen in de gebeurtenissen en de 
hersenspinsels die Vera heeft. De vragen van 
Vera worden ook de vragen van het publiek.  
 
Maar ook onderliggende vraagstukken als: hoe 
je elkaar in relaties in de greep kunt houden; 
hoe je kunt opgaan in zorgen voor een ander 
ten koste van je eigen ontwikkeling; hoe moeilijk 
het kan zijn om te durven vertrouwen; dat er 
altijd meerdere kanten aan een verhaal zitten; 
dat de scheidslijn tussen slachtoffer en dader 
flinterdun is; het komt allemaal aan bod in deze 
voorstelling. Adempauze, een adembenemend 
drama en thriller ineen; een 
reconstructievoorstelling waarin ook lichtheid 
niet ontbreekt. 
 
Vrijdag 19 januari om 19:30 uur in Kerkelijk 
Centrum Emmaüs. 
 
Toegang gratis. Collecte achteraf. 
Contactpersonen: Janet en Arjen Mol 

Nieuwe drukker gezocht 
voor Emmaüsnieuws! 
 
Oplage: 11x per jaar 90 exemplaren 
3-4 A4 dubbelzijdig  
Liefst kleur, maar zwartwit kan ook  
Aanleveren kopij: donderdagochtend 
Drukwerk klaar: vrijdag 

 
Weet je iemand, geef het door aan mij of aan 
iemand van de werkgroep Communicatie, de 
CoRa, of stuur een mail naar 
Communicatie@Emmaus-ede.nl 
 
Heb je tijd over, vraag dan van te voren even 
na wat de kosten zijn....dat zou ons heel veel 
werk schelen. 
 
En werk je op een school of een bedrijf waar we 
ook kunnen drukken, dat scheelt heel vaak in 
de kosten! Vraag het na voor ons! 
 
Namens werkgroep Communicatie, Annelies 
Bunschoten  

mailto:Communicatie@Emmaus-ede.nl
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Agenda/Activiteiten 
Datum Tijd Activiteit 

15-01 19:30 CoRa vergadering 

16-01 10:00 De Ontmoeting 

17-01 19:30 Emmaüskoor 

18-01 10:00 Inloopochtend Enka 

22-01 19:30 Commissie Communicatie 

23-01 20:00 Gemeenteavond 

24-01 19:30 Emmaüskoor 

29-01 19:30 Werkgroep Vieringen XL 

29-01 19:30 Werkgroep Beheer 

29-01 20:00 Filosofiekringel 

30-01 10:00 De Ontmoeting 

31-01 19:30 Emmaüskoor 

 

05-02 19:30 Agendaoverleg CoRa 

07-02 19:30 Emmaüskoor 

12-02 19:30 CoRa vergadering 

12-02 20:00 Deadline inleveren kopij 

  Emmaüsnieuws 

13-02 10:00 De Ontmoeting 

13-02 17:00 Eetgroep 

13-02 20:00 Van Ziel tot Ziel 

14-02 19:30 Emmaüskoor 

15-02 10:00 Inloopochtend Bretagne 

21-02 19:30 Emmaüskoor 

21-02 17:15 Bewust naar Pasen 

Kopij en verspreiding 
Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: 
18 februari 2024. 
Sluitingsdatum kopij: maandag 12 februari 2024 
Aanleveren kopij kan per E-mail via: 
redactie@emmaus-ede.nl 
of op redactieadres: Theo Boessenkool, 
Adamsdreef 213, 6716 MK Ede. 
Telefoon: 0318 637679 
Opgaven voor bezorging of mutaties voor 
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:  
Ria Pasman, telefoon: 0318 641165  
Email: riapasman@gmail.com 
Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945 
E-Mail: gonda.schol@gmail.com 
Wilt u het EMMAÜSnieuws en Weeknieuws in 
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar 
info@emmaus-ede.nl 
Contactadressen: 
Voorganger: Vacant  
E-mail: voorganger@emmaus-ede.nl  
CoördinatieRaad: cora@emmaus-ede.nl 
voorzitter@emmaus-ede.nl 
secretaris-cora@emmaus-ede.nl 
penningmeester-cora@emmaus-ede.nl 
info@emmaus-Ede.nl  
weeknieuws@emmaus-ede.nl 
EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl 
website@emmaus-ede.nl 
facebook@emmaus-ede.nl 
viering@emmaus-ede.nl 
dadw@emmaus-ede.nl 
werkgroepen@emmaus-ede.nl 
Bloemengroet en voorbeden: 
bloemengroet@emmaus-ede.nl 
Bezoek onze website of Facebook 
Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede 
Website: https://emmaus-ede.nl 
Contact Katholiek Ede: 
Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692 
E-mail: ede@pztb.nl 
Oecumenische geloofsgemeenschap Emmaüs 
Ede 
Laan der Verenigde Naties 94 
6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl 
telefoon: 0318 636252 / 06 18310356 
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