EMMAUSnieuws

Licht in Emmaiis

Harrie had het thema ingebracht:
“Verbondenheid”. Dit thema was een flinke kluif
voor onze ‘filosofiekringel’.

Verbondenheid — wat is het? Moet je
verbondenheid willen? Hoe verhoudt het zich
met woorden als afhankelijkheid? Vriendschap?
Individualiteit? Authenticiteit?

Het werd een fijn gesprek. Wij, filosofisch
ingestelde mensen, werken graag een beetje
beschouwend. We praten met afstand en
zoeken naar het ware en houdbare in plaats
van het persoonlijke. Zo houden we het zicht op
de werkelijkheid een beetje schoon en onze
gevoelens veilig. Toch leerde ik mijn
gesprekspartners in deze filosofische
verkenning beter kennen en het gekke is, onze
verbondenheid groeide.

Wij stelden leuke vragen: Is verbonden leven
beter dan ongebonden leven? Moet
verbondenheid zuiver zijn? En is verbondenheid
nog zuiver als de verbonden partners
ongelijkwaardig zijn? We spraken over het
Stockholmsyndroom en over rolscheiding in het
onderwijs. Over vriendschap, en wat het wezen
van vriendschap is. En over de liefde tussen
twee partners. En of je binnen een
partnerschap meer verbonden leeft dan zonder
gekoppelde huisgenoot.

(Stockholmsyndroom, het verschijnsel dat
mensen in afhankelijke positie zich hechten aan
degene van wie zij afhankelijk zijn.)

De hechtingstheorie kwam langs: de theorie dat
sommige mensen zich makkelijker verbinden
met een ander en ook minder beschadigd
worden door teleurstellingen, gewoon door de
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manier waarop ze uit hun kindertijd zijn
gekomen. Er bestaan bevoorrechte mensen.
En intimiteit? Is intimiteit het toppunt van
verbondenheid? Als mensen samen vrijwillig,
wederzijds hun afweer neerleggen en hun
beveiliging omlaag schroeven. Als mensen
elkaar de gelegenheid geven om aan hun
donkere deuren te rommelen en angstloos
kwetsbaar zijn, is dat het meest verbonden?
Toen was het tien uur, einde van de
filosofiekringel, maar het gesprek was nog maar
net begonnen. Kan je bijvoorbeeld verbonden
zijn met ‘God’? Of met de natuur?

Wij van Emmads, we zijn van zo ver gekomen.
In onze begintijd wilden wij juist ook ont-binden,
eerder dan ver-binden. Wij stonden, denk ik,
meer voor bevrijding. Bevrijding uit vastzittende
gedachten, vaste patronen die mensen
gevangenhouden en vastbinden. Wij vonden
uniciteit belangrijk en losheid: Zoals je bij God
jezelf mag zijn, zo mag je bij ons ook jezelf zijn.
Wij vinden dat nog steeds belangrijk. Wij
zoeken nog steeds bevrijding van dwang,
zonder onnodige normen, zonder verouderde
schijnvertoningen.

Maar zonder verbondenheid kunnen we
natuurlijk niet leven, dat merk ik steeds beter.
Dat willen we ook niet — integendeel. Met het
wegvallen van verplichtingen zoeken wij naar
wat ons bindt. Daarbij zit in onze Emmaiis-aard
altijd wel een groot verlangen naar echtheid. De
verbondenheid die wij zoeken moet zuiver zijn.
Zou dat bestaan? En hoe ziet zuivere
verbondenheid eruit?



Hoe oogt verbondenheid die niet klef is, niet
plichtmatig, niet gekocht, niet te veel
geprogrammeerd, niet te nonchalant, niet
verplicht of krampachtig en vooral niet met
angst, maar wel nieuwsgierig, wel met
aandacht, wel open en bereid om raakbaar, met
de ogen op elkaar, kwetsbaar en anders te zijn.
Hoe voelt zuivere verbondenheid?

Onze gemeenschap is voor mij een belangrijke
oefenplek voor dit soort
gemeenschappelijkheid. Er zijn zo veel onder
jullie op wie ik jaloers ben om de manier waarop
je onze gemeenschap een lichaam geeft. En
nog meer wie ik dankbaar ben, of die een
voorbeeld voor me zijn. Wij zijn een beweging
waarin je kunt oefenen in zuiver leven. Steeds
ietsje meer raakbaar, iets zuiverder, iets minder
angst.

Zo groeit het licht in Emmads verder.

Jaap Neerken

Bloemengroet

19 november: Piet Dekker

26 november: Arie de Niet

03 december: Louise van der Lugt
10 december: Thea Groters

Een Emmaiisganger uitgelicht
In deze rubriek maken we kennis met één van
onze Emmaiisgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende
kandidaat voor het interview.

Deze keer: Judith van de Kraats

Hoe ben je bij Emmaiis terechtgekomen?

29 jaar geleden ben ik met mijn man vanuit
Veldhuizen in de Rietkampen komen wonen.

lk ging tot dan toe bijna niet meer naar de kerk.
Ik ben naar Emmaiis gegaan en heb vanaf toen
regelmatig de vieringen bezocht. Ik ben ook
direct mee gaan doen met activiteiten zoals het
verzorgen van de kerst voor ouderen. Heel lang
deed ik dat samen met Riet van den Berg maar
zij is helaas overleden. De laatste keer heb ik
het samen met Janke Koopman en Sia
Raatgever gedaan. Nu doen anderen het.

Wat wil je graag delen over jezelf?
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Ik ben geboren in Veenendaal. Na ons trouwen
ben ik naar Ede verhuisd. Eerst woonden we in
de Centrumwijk en kerkten we in de Nieuwe
kerk aan de Verlengde Maanderweg.

Mijn man kreeg op zijn 29¢ een hersenbloeding.
Dat was een grote klap. |k was toen in
verwachting van onze tweede zoon. Met veel
zorg en hulp van zijn werk is hij toch weer
opgeknapt en ook weer aan het werk gegaan.
Daarna verhuisden we naar Veldhuizen. We
kregen daar onze derde zoon. Vanaf die tijd
schoot het naar de kerk gaan er vaak bij in.
Maar dat is nu wel anders.

Mijn man is 4 jaar geleden overleden. We
hadden een warm gezin met 3 zoons. Ik heb
ook 6 kleinkinderen. Het gaat goed met ze en
daar ben ik heel blij mee.

Ik heb achttien jaar in de Klinkenberg gewerkt
als activiteitenbegeleider. Op mijn 72¢ ben ik
daar gestopt. Daarna ben ik veel
vrijwilligerswerk gaan doen zoals het vermaken
van ouderen bij De Pleinen. Ik kook ook in het
Mooi Levenhuis in Bennekom, wat mijn zoon
ooit heeft opgezet. Een kleindochter woont
daar.

Ik ben bezig met het schrijven van een dagboek
van mijn leven. Dat is mooi om te doen. Mijn



kinderen hebben daar ook om gevraagd. Ik vind
het heel jammer dat ik dat niet heb van mijn
ouders. Maar in die tijd werd er weinig gepraat
over gevoelens en emoties.

Ik doe gezelschapsspelleties met diverse buren
en ben elke week aan het quilten met een
groep vrouwen. Quilten vind ik heel leuk om te
doen.

lk ga graag met mensen om. |k voel goed aan
wanneer iemand een praatje nodig heeft.

Ik heb zoveel mensen om mij heen. Het is bij
mij een zoete inval. Dat is altijd zo geweest. |k
ben een echte Bourgondiér!

Wat bindt jou aan Emmaiis?

Het samenzijn vind ik erg belangrijk.

Het geloof is voor mij nog steeds moeilijk maar
ik geniet van een goede preek. Van het zingen
word ik heel blij en ook van het pianospel.

Ik blijf nooit koffiedrinken. De viering is genoeg.
Ik was ooit koffiekoster maar nu ben ik al jaren
om de week avondkoster op woensdag als het
koor repeteert.

lk kook samen met Gretha Kleiman en Jos van
de Klashorst voor de eetgroep. Dat is mooi om
te doen.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaiis?
Ik hoop dat we het samen voor elkaar krijgen
om Emmads te behouden.

Ik moet er niet aan denken dat het stopt. We
zijn één grote familie en die zou dan uit elkaar
vallen! En wat dan? Ik kan overal heen rijden
maar ik zou niet weten waarnaartoe.

Ooit hoorde ik een mooie zin van Marijke van
den Bos: Waar liefde is, is God. Deze is me
altijd bijgebleven. lk geef veel liefde aan
iedereen. Daarbij krijg ik steun van God.

Ik wens iedereen veel liefde toe en prettige
kerstdagen.

Welke Emmatisganger komt er in de volgende
aflevering?
Theo Boessenkool

Vieringen
Ook online live, of later te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
Komt u er niet uit? Neem dan contact op
met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980,
dussen.maarten@net.hcc.nl
17-12 10:30 ds.  Ria Meeder-van Hof
3e Advent
24-12 10:30 pastor Hans Boerkamp
4e Advent
24-12 22:00 Kerstnachtdienst
Gave Viering
25-12 10:30 ds.  Egbert van Dalen
1e Kerstdag
31-12 10:30 mw. Janneke Bron
07-01 10:30 mw. Marianne Visch
Maaltijd v.d. Heer.
10:30 mw.  Mignon van Bokhoven
10:30 mw. Froukje Pitstra

14-01
21-01

Voorbede + Bloemengroet
Voorbede vragen en suggesties voor de
bloemengroet kun je mailen naar:
bloemengroet@emmaus-ede.nl

graag zaterdag va6r 12:00 uur.

Collectes: oktober 2023

05-11 Achter de regenboog €224,35
12-11 Achter de regenboog €270.35
19-11 Toon Hermanshuis €212,00
26-11 Toon Hermanshuis. €154,75
Hele maand november

Emmaiis en pastoraat €561,10
Bloemengroet €189,20

Bij de Thomasviering op 4-11 werd ook een
collecte gehouden. De opbrengst was voor
de Warme Winter Winkel: €260,00

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst
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Kerkelijke Bijdrage

Vanuit de gemeente komen er regelmatig
vragen over de kerkelijke bijdrage. Hierbij een
korte uitleg.

2023: Vanaf 1 september worden de
Emmaiisgangers die PKN lid zijn apart
geadministreerd van de PGE. Wel is het zo dat
de Protestantse gemeente van bijzondere aard
Emmaiis te Ede (PG Emmads) niet voor 1
januari officieel opgericht is en de recent
opgerichte Stichting ter ondersteuning van
Emmaiis nog geen ANBI status (waardoor
giften aftrekbaar zijn) heeft. Dat betekent dat we
tot en met 31 december het rekeningnummer
van de PGE blijven gebruiken. Dat IBAN-
rekening nummer is NL80 ABNA 0580 0921 00.
Vermeld dan wel duidelijk dat het een bijdrage
ten behoeve van Emmaiis is, dan wordt de
bijdrage keurig apart gehouden voor Emmads.
2024: Op het moment dat de Protestantse
gemeente van bijzondere aard Emmais te Ede
officieel is opgericht dan heeft de gemeente
automatisch een ANBI status, PKN leden
kunnen dan hun bijdrage rechtsreeks naar de
nieuwe gemeente over maken. Het is de
verwachting dat de Stichting begin van het jaar
ook een ANBI-status zal krijgen zodat bijdragen
van leden van de andere deelnemende kerken
of leden zonder kerkelijke binding naast een
bijdrage via de PG Emmads ook de
mogelijkheid hebben een bijdrage te geven met
een belastingvoordeel. Op het moment dat
bovenstaande gerealiseerd is dan zullen we
direct laten weten hoe een bijdrage over
gemaakt kan worden naar de juiste
bankrekeningnummers.

Leden die in het verleden een vaste periodieke
bijdrage voor Emmaus aan de PGE gegund
hebben kunnen de minimale 5 jaar periode
laten doorlopen en aan het einde beéindigen.
Ook die bijdrage wordt voor Emmatis apart
gehouden en aan ons overgemaakt. Het moet
dan wel duidelijk zijn bij de PGE dat de gift t.b.v.
Emmaiis is. Neem bij twijfel contact op met het
kerkelijk bureau van de PGE.
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Begin volgend jaar zullen we bij alle leden
langskomen om te vragen om een toezegging
voor een bijdrage over 2024. Dat zal de eerste
keer zijn onder volledig eigen
verantwoordelijkheid en we hopen van harte dat
iedereen ons de best mogelijke start geeft.
Meer details over de actie kerkbalans en de
mogelijkheid een bijdrage te geven zullen we in
januari communiceren. Ook tijdens de
gemeenteavond die op 23 januari in Emmaiis
gehouden wordt zal er een toelichting gegeven
worden.

Voor vragen, neem gerust contact met mij op.

Peter van Leeuwen, pvim@xs4all.nl

Voedselbank Ede

Samen met de Kleopasgemeente worden
boodschappen ingezameld voor de
Voedselbank.

De actie wordt gehouden in de maanden
november en december 2023.

De kratten komen in de hal van de kerk te
staan.

We starten op zondag 5 november en de
laatste inzamel dag is op zondag 31 december.
U wordt van harte uitgenodigd om uw bijdrage
te leveren.

Op aangeven van de voedselbank is er grote
behoefte aan:

conserven in blik,

kruidenmix voor nasi, bami en macaroni,
houdbare melk,

pakken droge soep,

bloem,

zonnebloem- of olijfolie,

aardappelpuree en

schoonmaakmiddelen.

Wat niet: producten met alcohol en producten
die over de houdbaarheidsdatum zijn.

Doet u weer mee?

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en
namens de cliénten van de Voedselbank
zeggen wij: “Hartelijk dank!”

Werkgroep Dienst aan de Wereld van
Oecumenische Gemeenschap Emmaiis Ede:
Aline van Willigen en Inge Voorbij


about:blank

Thomasviering

Op 4 november hebben we een Thomasviering
gehouden met ruim 76 mensen vanuit Emmals,
Katholiek Ede en ook vanuit andere kerken in
Ede, Veenendaal en elders.

Het was een warme, bijzondere viering. Het
thema was: wat en wie is jou heilig?

In de H. Chaos werd op 9 plekken gewerkt met
het thema. Dit gezamenlijke schilderij kwam
tijdens diezelfde chaos tot stand.

(te bewonderen in de Franciscuszaal)

Dank aan alle deelnemers!

Kitty van Voorst

Van de redactie

Na onze oproep in oktober heeft Ton van der
Niet zich aangemeld.

Bij het novembernummer heeft hij samen met
Betty ‘proefgedraaid’.

En heeft daarna besloten om deze taak op zich
te gaan nemen.

Heel fijn, Ton, dat je ons team komt versterken!
Welkom!

En hij zal dit komende nummer van het
EMMAUS nieuws gaan opmaken.

Cor van Boven zal hem nog assisteren. We
wensen hun beiden samen veel sterkte.
Redactie EMMAUS nieuws.

Inloopochtend

18 januari 2024.

ENKA, een wandeling in foto's.

Vroeger mocht alleen het personeel door een
dichte poort de fabriek in, tegenwoordig kan
iedereen over het terrein wandelen.

Theo Boessenkool laat ons foto's zien van
vroeger en nu en vertelt over de
bedrijfsgebouwen, de fabricageprocessen en de
fraaie nieuwbouw.

10.00 Inloop met koffie, 10.30 begin
presentatie, 12.00 Einde bijeenkomst

Contact: Neleke Guldemond, tel. 06 3243 7890
n.guldemond@gmail.com

Volgende bijeenkomst donderdag 15 februari
2024. Willem van der Kamp laat foto's zien van
Bretagne.

Schilderijen

Advent tot Driekoningen

Voor wie niet in de kerk kan komen of als je de
schilderijen nog eens thuis wilt bekijken is hier
een overzicht in willekeurige volgorde met de
naam van de maker erbij:

Zicht op het licht - Gonda Schol


about:blank

Eenzaam maar niet alleen (De boo naar het
licht gericht) — Kitty van Voorst

Het is als met een man die op reis ging: hij
verliet zijn huis en droeg het beheer over aan
zijn dienaren — Theo Boessenkool

De verhalen zijn onze wegwijzers (Op weg nar
wat je goed doet) - Sandra van der Lugt
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Ik zal u vissers van mensen maken (De vissen
zwemmen naar het licht) - Egbert van Dalen

SRS
Nieuw richt ik de aarde (een lied van Andrie
Govaarts) - Aline van Willigen

(5



Het licht nog wat verscholen - Gonda Schol

Johannes de Doper vertelt - Jeannette van
Leeuwen

Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem
- Jeannette van Leeuwen
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Jammer, maar voor twee schilderijen was hier
geen plaats meer. Misschien passen ze in de
volgende EMMAUSHieuws.

Bloemengroet of Voorbede

aanvragen

Alweer een verandering ... was je net gewend
hoe je een bloemengroet of een voorbede moet
aanvragen, wordt het weer anders.

Met ingang van 1 januari 2024 wordt er in
Emmads een ‘bloemengroet en voorbede
commissie’ actief.

De leden van de commissie kopen de bloemen,
zetten de bos op vaas en zetten dat in de kerk.
Zijn er voor die zondag via de mail geen namen
genoemd, dan zal de voorganger vragen of
iemand een bestemming weet.

Maar zijn er voor die zondag via de mail wel
aanvragen gedaan dan deelt de voorganger
mee naar wie de bloemen gebracht worden.
Het wegbrengen van de bloemen is niet de taak
van de commissie en blijft zoals het tot nu toe
was.

Hetzelfde is voor een voorbede. In de hal ligt al,
zolang Emmaiis bestaat, een voorbedenboek.
De voorganger geeft hier in de viering aandacht
aan. De mogelijkheid bestaat dat je een
voorbede via de mail aanvraagt. Het
commissielid schrijft deze voorbede voor de
viering in het boek en de voorbede zal dus op
de gebruikelijke wijze door de voorganger
genoemd worden.

Dan het belangrijkste, het e-mailadres is:
bloemengroet@emmaus-ede.nl

met vriendelijke groet,

Freek Rohn

06 40808777
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AgendalActiviteiten
Datum Tijd  Activiteit
16-12 09.30 Ophalen kerstattenties

18-12 19.30 Beheercommissie

18-12 19.30 CoRa vergadering

19-12 10.00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg
20-12 19.30 Emmatiskoor

24 -12 22.00 Kerstnachtdienst

02 -01
07 -01
08 -01
08 -01
09 -01
09 -01
10 -01
15-01
16 -01
17 -01
18 -01
24 -01

10.00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg
19.30 Meditatie

19.30 Agenda overleg CoRa

20.00 Sluiting kopij EMMAUSnieuws
17.00 Eetgroep

20.00 Van Ziel tot Ziel

19.30 Emmauskoor

19.30 CoRa vergadering

10.00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg
19.30 Emmaiiskoor

10.00 Inloopochtend

19.30 Emmaiiskoor
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Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAUSnieuws verschijnt op:
14 januari 2024.

Sluitingsdatum kopij: maandag 8 januari
Aanleveren kopij kan per E-mail via:
redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Theo Boessenkool,
Adamsdreef 213, 6716 MK Ede.

Telefoon: 0318-637679

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAUSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945
E-Mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u het EMMAUSnieuws en Weeknieuws in
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar
info@emmaus-ede.nl

Contactadressen:

Voorganger: Vacant

E-mail: voorganger@emmaus-ede.nl
CodrdinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl
voorzitter@emmaus-ede.nl
secretaris-cora@emmaus-ede.nl
penningmeester-cora@emmaus-ede.nl
info@emmaus-Ede.nl
weekniguws@emmaus-ede.nl
EMMAUSnhieuws: redactie@emmaus-ede.nl
website@emmaus-ede.nl
facebook@emmaus-ede.nl
viering@emmaus-ede.nl
dadw@emmaus-ede.nl
werkgroepen@emmaus-ede.nl
bloemengroet@emmaus-ede.nl

Bezoek onze website of facebook
Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede
Website: https://emmaus-ede.nl

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692
E-mail: ede@pztb.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Emmals
Ede

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl
telefoon: 0318 636 252 / 06 18310356
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