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Christelijke meditatie

In christelijke meditatie zoeken we de stilte om
ons, in de Geest, en door Christus, te richten op
de aanwezigheid van God. Dat maakt onze
meditatie christelijk.

HULP VAN EEN GEBEDSWOORD

De essentie van het gebedswoord is dat het je
tot stilte brengt. Het is geen magisch woord. Het
is eenvoudigweg een woord dat heilig is in onze
traditie. Maranatha, het woord dat wij aanraden,
is misschien wel het oudste, korte Christelijke
gebed na het Onze Vader. Het is een Aramees
woord, de taal die ook Jezus sprak.

John Main ontdekte dat een vergelijkbare vorm
van gebed al aangeraden werd door de monnik
Cassianus (woestijnvader uit de vierde eeuw).
Hij adviseerde om het psalmvers ‘God kom mij
te hulp, Heer haast u mij te helpen’ (Psalm 40)
voortdurend te herhalen. Cassianus noemde
het besef dat groeit door het met regelmaat
beoefenen van dit gebed de ‘grote armoede’”:
een besef van onze afhankelijkheid van God in
alles wat we doen en in alles wat we zijn.

We komen in Emmaiis éénmaal per maand bij
elkaar met een klein groepje om stil te worden
soms rond een tekst, een woord, of muziek of
we kijken eerst naar een beeld een icoon
bijvoorbeeld om vervolgens een korte tijd hier
samen in stilte op te mediteren. Door hierin te
oefenen en innerlijke rust te mogen ervaren.
De verbondenheid met elkaar is versterking
door met elkaar te oefenen in het mediteren en
voor wie dit wil na afloop je ervaring met elkaar
te delen.

Zelf oefenen met meditatie? Probeer het op
deze manier eens uit:

Ga zitten. Zit stil en rechtop. Sluit zachtjes de
ogen.

Zit ontspannen en alert en begin inwendig het
door jou gekozen woord te zeggen.

We bevelen je het gebedswoord Maranatha
aan.

Zeg het woord in vier gelijkwaardige
lettergrepen, luister ernaar terwijl je het zegt,
Ma-ra-na-tha, vriendelijk maar aanhoudend.
Bedenk niets of verbeeld je niets, zelfs niet in
spiritueel opzicht.

Wanneer gedachten en beelden bij je opkomen,
dan leiden ze je af van de meditatie.

Keer daarom steeds terug naar jouw woord.
Mediteer elke morgen en avond gedurende
twintig tot dertig minuten.

De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 10
december. In het stiltecentrum van Emmais,
aanvang 19:30 uur.

Je bent dan van harte welkom om deel te
nemen.

Andries Scherpenzeel



Bloemengroet

15 oktober: Neleke Guldemond

22 oktober: Evert ten Hove

29 oktober: Leo Verhaag en Jan-Peter
05 november: Toos Bloot

12 november: Carolien Fast, Jozien en

Gerard Peters

Bedankjes voor de bloemen
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Hartelijk dank voor deze mooie bos bloemen.
Neleke Guldemond

o
Leo Verhaagh was blij met de bloemen die hij
zondag van Emmads kreeg.

Dank voor de prachtige, kleurige bloemen, die
ik van jullie kreeg. Ik geniet er van !
Hartelijke groeten van Toos Bloot en tot gauw!

Carolien Fast is blij met de bloemen en groet
vanuit Emmadis

Ook mijn moeder werd héél blij van de
prachtige bos bloemen vanuit Emmals. Heel
hartelijk bedankt daarvoor. Jozien Peters

Filosofiekringel

Sinds april komen op de laatste maandag van
de maand mensen in Emmais bij elkaar om in
gesprek te gaan over zaken die hen
bezighouden.

Deelnemers kunnen zelf onderwerpen hiervoor
aandragen. Maatschappelijke onderwerpen,
religie en filosofie zijn de bronnen waaruit we
onderwerpen halen.

Onderwerpen worden soms uit het tijdschrift
Filosofie Magazine gehaald. Op onze laatste
avond spraken we met elkaar over de stelling:
Mag je oorlogsgeweld met geweld bestrijden?
Eerdere onderwerpen die we met elkaar
bespraken waren o.a.: Slechts wanneer men
alleen is, is men werkelijk vrij en dwazen
praten, lafaards zwijgen, wijzen luisteren.

Ook bespraken we een keer een nieuwe
hoofdzonde in de samenleving: Leegte, de
diagnose die psycholoog Esther van Fenema
stelt in haar boek: Het verlaten individu.
Variatie genoeg. De tijdsduur van de
gesprekken is anderhalf uur, van 20.00 - 21.30
uur. Welkom om mee te praten.

Op de volgende bijeenkomst op maandag 27
november gaan we in gesprek over
Verbondenheid. Met wie of wat voel jij je
verbonden?

Arie de Niet

Schilders gevraagd voor advent
Ga mee op de weg die je goed doet! In de
adventsperiode willen we ook in beelden zien
hoe we samen op reis zijn. Het thema daarbij is:
Welke richting kies jij? Er is een symbolische
bloemschikking met richtingaanwijzers die van



donker naar licht gaan. De basis van de
schikking symboliseert het zoeken van de weg
om op weg te kunnen gaan. Daarvoor zijn
wegwijzers nodig. De 4 wegwijzers van de 4
zondagen vormen met Kerst een ster, de ster
die de weg wijst naar de geboorteplaats,
Bethlehem.

De weg van het donker naar het licht wordt elke
zondag ook samen bezongen met coupletten uit
het lied: ‘De mensen die gaan in het duister’
(NLB 454). Daarnaast is goed om te weten dat
elke zondag het oecumenisch leesrooster wordt
gevolgd met deze verhalen:

1e advent Marcus 13; 24-37 (gelijkenis van de
vijgenboom en van de heer des huizes)

2e advent Johannes 1; 19-28 (over Johannes
de Doper)

3e advent Jesaja 65; 17-25 (een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem)
4e advent Lucas 1; 26-38 (Gabriél bezoekt
Maria, aankondiging van de geboorte van
Jezus)

Ik ben nu op zoek naar schilders die een
schilderij willen maken voor de kerkzaal. Wat
zou het fijn zijn als we een reeks nieuwe
beelden aan de wand hebben om van te
genieten en bij weg te dromen. Hoe werkt het?
Stuur mij een mail waarin je schrijft dat je
meedoet en haal bij mij jouw schilderbord,
acrylverf en kwasten op.

Je gaat thuis aan de slag en levert je schilderij
bij mij in.

Ophalen kan vanaf woensdag 15 november.
Inleveren kan tot vrijdag 1 december.

Stuur je mail naar hansdekkerbox@gmail.com

Vieringen

Ook online live, of later te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
Komt u er niet uit? Neem dan contact op

met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980,
dussen.maarten@net.hce.nl

19-11  10:30 mw. Sylvia von Kriegenbergh
26-11  10:30 pastor Hans Lucassen
03-12  10:30 mw. Janneke Bron,1¢ Advent,
MvdH
10-12  10:30 mw. Astrid Bulte, 2¢ Advent
17-12  10:30 ds. Ria Meeder-van Hof,
3¢ Advent
24-12  10:30 pastor Hans Boerkamp, 4¢
Advent
24-12  22.00 Kerstnachtdienst, Gave Viering
2512 10:30 ds. Egbert van Dalen,1e

Kerstdag
Voorbede + Bloemengroet
Voorbede vragen en suggesties voor de
bloemengroet kun je mailen naar:
viering@emmaus-ede.nl
graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: oktober 2023
01-10 World Servants Mali € 252,85

08-10 Voedselbank Ede € 247,92
15-10 Voedselbank Ede € 125,30
22-10 Diva dichtbij €147,30
29-10 Diva dichtbij €142,50
Hele maand oktober

Emmais en pastoraat € 483,95
Bloemengroet €161,78

Op 4 nov. is de Thomasviering geweest.

Het goede doel was hierbij de Warme Winter
Winkel die 2 maanden open blijft in Ede.

Het bedrag dat wij mochten storten was
€260,00

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst
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Het mineralenrijk middels steentjes
in de vorm van een

spiraalvorm.

We verbinden ons met

de materie van de wereld.

‘We gaan naar het licht toe.

De Engel heeft een boodschap ...
Wees gegroet Maria......

2e advent

Het plantenrijk verschijnt met
haar levenskracht.

Een etherlichaam voor aarde en
mens.

Rode rozen ( aardse liefde) en
witte lelies ( hemelse wijsheid)
dragen bij aan de
kerststemming.

We ontmoeten de ander in
gebaar en woord.

4E ADVENT

Het mensenrijk;

Jozef en Maria aangekomen
bij de stal. Zij verwachten
een kind. De herders hoeden
over hun schapen.

We worden teruggeworpen

op ons eigen innerlijk licht.

Het christuskind mag vanaf zijn geboorte in ons gaan groeien.
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Adventstijd

Samen onderweg, op weg naar hieuw
geschonken kracht.

Elk jaar verzorgen we met zorg en aandacht
graag voor u het Kerstgroepje in de hal van
Emmaus. Dat kan op velerlei manieren
gerangschikt worden.

De een kiest voor klassiek en vanuit de eenheid
als Kerstgroep.

Dit jaar kies ik er weer voor om gedurende de
adventtijd het verhaal te laten groeien. “In
afwachting van wat komen gaat”.

Feest vieren is schipperen. Niet alles kan, soms
is het de kracht van het weg laten en in het
kleine, kostbare, de schoonheid naar boven te
halen en te bewonderen.

De aarde is ontstaan via het mineralenrijk, naar
het plantenrijk, naar het dierenrijk en het
mensenrijk. Licht wordt steeds sterker, keren
naar binnen en worden stil. Wat wordt er binnen
in ons hart ervaren. Welk licht wordt er met
kerst ontstoken?

Groet, Aline van Willigen

Een Emmaiisganger uitgelicht
In deze rubriek maken we kennis met één van
onze Emmalisgangers.

De uitgelichte
persoon kiest de
volgende
kandidaat voor
het interview.
Deze keer:
Gretha Kleiman-
Mulder

Hoe ben je bjj
Emmaiis
terechtgekomen?
In 1990 zijn Erik
en ik in de Rietkampen komen wonen. We
kerkten in de Gereformeerde kerk maar wilden
graag in de wijk waar we woonden naar de
kerk. Dat werd Emmaiis. Samenwerkende
kerken sprak ons erg aan. Vanaf het eerste
begin in de school zijn we erbij.



Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik kom uit een warm gezin met 3 oudere broers.
In harmonie met de familie leven en goed voor
elkaar zorgen was erg belangrijk bij ons thuis.
Wat ik ook heb meegekregen is om iedereen te
behandelen met respect. Voor het werk van
mijn vader, hij was hoofdonderwijzer, zijn we
destijds naar Ede verhuisd. Erik is een echte
Edenaar. We hebben een fijn gezin met 2
zoons en 2 schoondochters. Daar zijn we bljj
mee.

Ik ben verpleegkundige. Op mijn 9e jaar wist ik
al dat ik dat wilde worden. Ik ging bij mijn opa
op bezoek in het verpleegtehuis en vond het
razend interessant allemaal. Mijn moeder
probeerde me nog het onderwijs in te krijgen
maar ik wist het heel zeker.

Al jaren werk ik bij Buurtzorg. Daarvoor heb ik
in het ziekenhuis gewerkt. Het werken met de
cliénten vind ik nog altijd heel leuk maar alles er
omheen is minder.

Ik houd erg van koken. |k kook ook voor de
eetgroep. Dat vind ik erg fijn om te doen. De
mensen waarderen het erg. Het is een
samenbindende activiteit. Mensen koken
samen, praten samen, eten samen. We
besteden ook zorg aan de aankleding. Dat
werkt allemaal mee.

Ik heb ook jaren wekelijks bij Meet Inn gekookt.
Hongarije is een trekpleister voor ons. We
hebben er een huis waar we in onze vakanties
naartoe gaan. Vanaf mijn 14e ging ik er al met
mijn vader naar toe in verband met zijn werk
voor een stichting. Later heb ik reizen
georganiseerd naar Hongarije voor het
jongerenkoor Shirchadas;.

Ik vind het belangrijk om de taal bij te houden.
Zingen vind ik erg fijn om te doen maar door de
onregelmatige diensten is zingen in een koor
bijna niet mogelijk.

Wat bindt jou aan Emmaiis?

Ik wil graag bij de kerk horen, deel zijn van een
gemeenschap als broers en zussen. Ik ben
ontzettend gehecht aan al die mensen die ik al
jaren ken. Het is fijn om deze mensen te zien in
de kerk. Het geeft mij een warm gevoel: hier
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hoor ik bij! De ontmoeting na de viering vind ik
daarom ook erg waardevol.

De aanwezigheid van de Hartenbergers is ook
fijn. Ze horen er helemaal bij.

Ik kom in de kerk om gevoed te worden in mijn
geloof. Dat kan gebeuren door de preek maar
ook door het zingen. Goed zingen vind ik heel
belangrijk. Het is soms jammer dat door een
lastige melodie de tekst wat minder aandacht
krijgt. Vroeger werd er meer geoefend voor de
viering. Dat werkte goed. Je moet lekker
kunnen meezingen. De pianist is 0ok erg
belangrijk hiervoor.

Dat er uit veel verschillende bundels wordt
gezongen in Emmads vind ik fijn. Zoals Luther
al zei: ‘zingen is 2 keer bidden’.

Het is goed om een vaste lijn in de vieringen te
hebben maar ik waardeer het ook als het een
keer anders gaat.

Ik ben een alleseter. |k kom ook wel in de kerk
van onze kinderen, de baptistengemeente.
Lekker zingen met de band. |k houd van
Taizéliederen maar ook van gospel.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmalis?
Ik hoop dat we op deze manier bij elkaar
kunnen blijven. De mensen worden wel ouder
en de club actieve mensen steeds kleiner.
Jammer dat er zo weinig jonge mensen zijn.
We moeten wel aantrekkelijk blijven om zo
nieuwe mensen aan te trekken.

In ons gezin is de tekst uit Psalm 34, vers 9 erg
belangrijk. Deze wil ik graag tot slot meegeven
aan alle Emmaisgangers:

“Proef en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt."

Welke Emmatsganger komt er in de volgende
aflevering?

Judith van de Kraats



Rouwen en vieren 2023

In verbondenheid met elkaar stilstaan bij hen
die we missen in de feestmaand december.
Nu de avonden langer worden, leven we alweer
toe naar de feestmaand december.

Vanuit Ede Rouwt en Viert komt er net als vorig
jaar een kas in het centrum te staan. Hier
kunnen mensen een kaarsje branden voor een
geliefde die ze missen. Zo is er tijdens de
feestmaand ook aandacht voor het gemis.
Vorige jaar brandden meer dan 750 mensen
een kaarsje, elk met een eigen verhaal.

Naast dat je een kaarsje kan branden, kun je
ook een lint beschrijven met datgene waarvoor
je dankbaar bent. Verschillende kunstenaars en
muzikanten leveren een bijdrage die ons helpt
om stil te staan bij diegene die we missen.
Willen jullie helpen? Dat kan op verschillende
manieren. We zoeken allereerst vrijwilligers die
tijdens de openingstijden van de kas een
luisterend oor en troost en nabijheid bieden.
Ook zoeken we financié€le ondersteuning. Er is
op dit moment nog geld nodig om dit project
daadwerkelijk te kunnen realiseren.

En we vragen gebed voor hen die een dierbare
missen. Dat de glazen kas voor velen een
veilige en warme plek zal zijn om ruimte te
geven voor zowel gemis als dankbaarheid.

Dit initiatief wordt door verschillende
ondernemers gesteund, onder leiding van Ede
Viert en in samenwerking met een aantal
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kerken waaronder de Rooms Katholieke
Parochie Titus Brandsma en de
ontmoetingskerk Ede-Zuid.

Meer informatie is te vinden op
https://edeviert.nl/activiteit/ede-rouwt-en-viert
Mocht uw kerk financiéle bijdrage willen
leveren, bijvoorbeeld doormiddel van een
collecte beschikbaar te stellen voor dit doel, dan
horen wij dat heel graag!

Met een hartelijke groet,

Ede Viert

www.ede viert.nl

info@edeviert.nl

Uitnodiging - Autobiografisch
schrijven in de Advent tijd.
Schrijvenderwijs je voorbereiden op Kerst. Hou
je van schrijven, doe je het vaak of wil je er wel
eens mee kennismaken? Graag nodig ik je uit
om mee te doen!

Vijf workshops in de Adventtijd, waarin we met
een kleine groep mensen gaan schrijven.
Geinspireerd door verhalen (bijbel en andere
bronnen), gedichten, liederen en tradities
rondom Kerst en Advent gaan we al schrijvend
op pad, om te ontdekken hoe onze eigen
herinneringen en gebeurtenissen uit ons leven
hiermee zijn verweven.

Schrijfervaring is niet nodig. ledereen kan
meedoen! Je schrijft in alle rust een aantal korte
teksten aan de hand van creatieve opdrachten
rondom het thema van die ochtend. Na het
schrijven delen we de verhalen door ze aan
elkaar voor te lezen. leder verhaal doet ertoe,
ieder heeft iets te vertellen. In gelijkwaardigheid
en alle vrijheid, dus alleen als je dat wil.

De workshops zijn op donderdagmorgen 9.30 —
12.00 uur, in zaal 1, in Emmats.

23-11  Kennismaking met elkaar en met
autobiografisch schrijven, De Ster als
richtingwijzer

30-11  Op weg naar Bethlehem

07-12  Onderweg: een engel op je pad

14-12  Liederen en rituelen in de Adventtijd

21-12  De ster straalt boven de stal



In de afgelopen jaren heb ik een opleiding
gedaan als biografisch coach met als
specialisatie ‘schrijven’. Vanuit deze ervaring is
deze serie workshops ontwikkeld.

Je kunt je bij mij opgeven via onderstaand
mailadres, of eventueel telefonisch. Het aantal
deelnemers is beperkt: 6 tot max 8 personen.
Het is een serie workshops met een opbouw.
Daarom is het fijn als je alle keren aanwezig
kunt zijn.

Willy van Leeuwen

E-mail: wim@xs4all.nl tel. 0318-623189

Samenvatting verslag CoRa
vergadering maandag 25 september 2023
Aanwezig zijn 7 leden.

De opening wordt verzorgd aan de hand van de
Kalender voor de Ziel van Rudolf Steiner.

Er heeft een interview plaatsgevonden met Ede
Stad met betrekking tot “LHBTQI+ en Geloven”.
Te Zijner tijd wordt het verslag hiervan
geplaatst.

Er worden collectanten voor de wijk
Rietkampen gevraagd voor Kerk in Actie, een
oproep wordt geplaatst in het Weeknieuws en
het Emmaiis Nieuws.

Met Allerzielen zal Egbert van Dalen de
voorganger zijn. Nabestaanden van
overledenen in het afgelopen jaar worden
benaderd. Tijdens deze viering zal het
Emmais-koor ook zingen.

Uitgebreid wordt stil gestaan bij het afscheid
van Jan Peter Prenger, hierna vertrekt hij uit de
vergadering.

Alle commissies zijn benaderd voor een korte
tekst ten behoeve van de nieuwe website van
Emmads.

Er wordt een update gegeven van de stand van
zaken in het proces van verzelfstandiging:
oprichting stichting, stichtingsbestuur,
benoemen ambtsdragers kerkenraad,
beleidsplan, werkgroep beheer en dergelijke.
Eind oktober moeten de benodigde stukken
worden ingeleverd bij de classis van de PKN.
Uit een vergadering van de commissie
Vieringen wordt uitgebreid verslag gedaan. De
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inbreng van Loes van Laar was zeer
inspirerend.

Voor het maken van de “gedachteniskruisjes”
wordt gezocht naar een vervanger.

Er wordt naar een oplossing gezocht voor de
situatie als jonge kinderen in de viering
aanwezig zijn: ruimte, speelgelegenheid enz.
Met dank aan iedereen wordt de vergadering
om 22:10 uur gesloten.

Dik Groenendijk

Voedselbank Ede

Voedselbank Ede

Samen met de Kleopasgemeente worden
boodschappen ingezameld voor de
Voedselbank.

De actie wordt gehouden in de maanden
november en december 2023.

De kratten komen in de hal van de kerk te
staan.

We starten op zondag 5 november en de
laatste inzamel dag is op zondag 31 december.
U wordt van harte uitgenodigd om uw bijdrage
te leveren.

Op aangeven van de voedselbank is er grote
behoefte aan:

- conserven in blik,

- kruidenmix voor nasi, bami en macaroni,
- houdbare melk,

- pakken droge soep,

- Dbloem,

- zonnebloem- of olijfolie,

- aardappelpuree en

- schoonmaakmiddelen.

Wat niet: producten met alcohol en producten
die over de houdbaarheidsdatum zijn.

Doet u weer mee?

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en
namens de cliénten van de Voedselbank
zeggen wij: “Hartelijk dank!”

Werkgroep Dienst aan de Wereld van
Oecumenische Gemeenschap Emmais Ede:
Aline van Willigen en Inge Voorbij


mailto:wvlm@xs4all.nl

Uitnodiging Kerstfeest

Emmaus

De CORA en “De Ontmoeting” hebben de
handen ineengeslagen.

In Emmalis kennen we al een jarenlange
traditie om in de Kerstweek, Kerst te vieren met
oudere gemeenteleden.

Dit jaar willen we dat weer doen en nu met
iedereen die daar bij wil zijn ( ouder of
jonger..... leeftijd maakt niet uit ..... weet vooral
dat je van harte welkom bent )!

Dit gaan we doen op dinsdag 19 december van
10.30 - 13.30 uur.

Wij, 7 enthousiaste mensen, hebben nagedacht
en zo ontstond een mooi programma voor deze
ochtend.

We nodigen je uit. We gaan met elkaar Kerst
beleven; met zingen, luisteren naar een
verhaal, elkaar ontmoeten, delen van onze
kennis over Kerst.

Tegen de middag zorgen wij voor een
feestelijke Kerstmaaltijd.

We starten om 10.30 uur met koffie en wat
lekkers en sluiten na de maaltijd rond 13.30 uur
af.

Wij zien er naar uit om met jullie een warme en
waardevolle dag te maken en ontvangen je
graag op deze dinsdag in Emmaiis.

Wil je wel graag komen en ben je niet in de
gelegenheid om dat op eigen gelegenheid te
doen ..... vertel ons dat ..... dan zorgen wij voor
begeleiding en vervoer.

In de hal van de kerk hangt vanaf komende
zondag een lijst waar je je naam en
telefoonnummer op kunt zetten.

Wil je ook aangeven of je van vervoer gebruik
wilt maken. Dan rekenen wij op je komst.
Opgeven kan ook via bellen of mailen. De
gegevens staan onder dit bericht.

Een hartelijke groet ook namens Anita, Afien,
Ellen, Hilda en Klaartje

Ria Oosterveld, 0318-638472
h.e.oosterveld@hetnet.nl

Wimmie Denekamp, 06-22977338
wimmiedenekamp4@gmail.com
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Agendal/Activiteiten

Datum Tijd  Activiteit

20 november: 19.30 uur CoRa vergadering

21 november: 10.00 uur de ontmoeting

22 november: 19.00 uur beheercommissie

22 november: 19.30 uur Emmaskoor

23 november: 09.30 uur Autobiogr. schrijven

27 november: 20.00 uur filosofiekringel

28 november: 19.30 uur werkgroep vieringen

29 november: 19.30 uur Emmaliskoor

30 november: 09.30 uur Autobiogr. schrijven

03 december: 19.30 uur meditatie

05 december: 10.00 uur de ontmoeting

06 december: 19.30 uur Emmaiskoor

07 december: 09.30 uur Autobiogr. schrijven

11 december: 20.00 uur agenda overleg CoRa

11 december: 20.00 uur Sluitingsdatum kopij
EMMAUShieuws

12 december: 17.00 uur eetgroep

12 december: 20.00 uur van Ziel tot Ziel

13 december: 19.30 uur Emmauskoor

14 december: 09.30 uur Autobiogr. schrijven

16 december: 09.30 uur ophalen kerstattenties

18 december: 19.30 uur beheercommissie

18 december: 19.30 uur CoRa vergadering

19 december: 10.00 uur de ontmoeting, Kerst

20 december: 19.30 uur Emmaiskoor

21 december: 09.30 uur Autobiogr. schrijven

il

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAUSnieuws verschijnt op:
17 december 2023.

Sluitingsdatum kopij: maandag 11 december
Aanleveren kopij kan per E-mail via:
redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Theo Boessenkool,
Adamsdreef 213, 6716 MK Ede.

Telefoon: 0318-637679

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAUSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945
E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u het EMMAUSnieuws en Weeknieuws in
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar
info@emmaus-ede.nl

Contactadressen:

Voorganger: Vacant

E-mail: voorganger@emmaus-ede.nl
CodrdinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl
voorzitter@emmaus-ede.nl
secretaris-cora@emmaus-ede.nl
penningmeester-cora@emmaus-ede.nl
info@emmaus-Ede.nl
weeknieuws@emmaus-ede.nl
EMMAUSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl
website@emmaus-ede.nl
facebook@emmaus-ede.nl
viering@emmaus-ede.nl
dadw@emmaus-ede.nl
werkgroepen@emmaus-ede.nl

Bezoek onze website of facebook
Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede
Website: https://emmaus-ede.nl

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692
E-mail: ede@pztb.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Emmaiis
Ede

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl
telefoon: 0318 636 252 / 06 18310356
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