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10 september 2023 - nummer 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoop 
Hoop, ik vind het een lastig woord. 
Het klinkt zo mooi: hoop doet leven, op hoop 
van zegen. 
Maar ook: hoop verloren, al verloren. 
Je hoopt dat je kind niet verongelukt, dat je 
dierbaren niets overkomt, dat je niet ziek wordt, 
dat je niet zakt voor dat examen. 
En als dat nu wel gebeurt? 
Ongetwijfeld gebeuren er dingen in je leven die 
je absoluut niet wilt. Maar ze gebeuren wel, zo 
is het leven nu eenmaal. 
Is dan alle hoop verloren? 
Menselijkerwijs gesproken misschien wel. 
Je kunt zoveel verdriet hebben dat het je 
overspoelt en je zeker weet dat je leven nooit 
meer als vanouds zal worden. 
In de Emmaüs gemeenschap komen we bij 
elkaar om weer met een beetje (of met veel) 
hoop naar huis te gaan. 
Dat kan door een tekst, een lied, een gebed, 
een brandende kaars of een bos bloemen die je 
krijgt. 
Door met elkaar een kop koffie te drinken en te 
vragen: hoe gaat het met je, hoe gaat het nu 
echt met je? 
Als alle hoop de grond is ingeslagen zal het niet 
gelijk “halleluja” zijn maar kunnen we misschien 
weer een stukje verder omdat we het niet alleen 
hoeven te doen. 
Omdat er een Eeuwige is die ons aan elkaar 
geeft en toevertrouwt. 
Een regel uit een lied luidt : hoop die niet 
sterven wil. Dus zelfs over de dood heen. 
Ik wil het graag hopen. 
Hanny v.d. Kooij

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemengroet 

 
30-07: Wimmie Denekamp 
06-08: Annelies Bunschoten

 
13-08: Albertina en Arend Jan van Heusden  
 en Ellen Brouwer  
27-08: Evita Evers 
03-09: Erna Hulstein 



2 
 

Afscheid van Emmaüs. 
Ik zag op tegen deze maand omdat ik meteen 
na mijn vakantie Emmaüskundig zou maken dat 
ik ergens anders ging werken, en wel al heel 
snel, per 1 okotober. Daar zag ik dus tegen op, 
maar ik vind het nog moeilijker om afscheid te 
moeten nemen van een gemeenschap waar ik 
me erg thuis heb gevoeld. Natuurlijk is er in de 
afgelopen 6 jaar heel veel veranderd: In het 
begin zag het er naar uit dat het een echt 
samenwerkingsverband zou zijn, samen met de 
PGE, de vrijzinnige geloofsgemeenschap, de 
parochie en de Lutherse kerk – maar dit 
veranderde helaas erg snel. En toch betekende 
dat niet dat ik me niet meer op mijn plek voelde. 
De sfeer in Emmaüs was altijd goed. Zoals 
iemand met wie ik veel samengewerkt heb zei: 
‘Ik word altijd blij als ik Emmaüs binnenkom.’ 
Het zouden mijn woorden geweest kunnen zijn. 
Ik heb genoten van de ontspannen sfeer, ik was 
blij met alles wat kon en mocht, ik voelde me 
vrij om te zeggen wat ik zeggen wilde, ik vond 
het fijn als er niet moeilijk werd gedaan over 
mensen die niet iedere week in de kerk 
kwamen en ik heb grote bewondering voor alles 
wat er door zoveel mensen is gedaan en nog 
steeds wordt gedaan. 
 
In het pastoraat is veel gebeurd. Er zijn mensen 
overleden, zeer betrokken Emmaüsgangers en 
soms wat meer aan de rand, maar altijd met 
impact en ze worden nog steeds gemist. 
 
Daarnaast was natuurlijk de Covid-periode 
intens. Maar ook daarin was Emmaüs inventief, 
snel en doortastend. De vieringen werden 
meteen uitgezonden via het internet en 
iedereen kon dus betrokken blijven. Soms 
hadden we een zoom-koffie-gesprekje na de 
viering, en zodra het weer kon kwam er een 
looprichting, hielden we afstand en konden we 
weer een beetje ‘gewoon’ vieren. 
 
De laatste tijd stond vooral in het teken van de 
financiële en organisatorische zelfstandigheid 
van Emmaüs. Ingewikkeld, veel werk, héél veel 

werk, maar ook dat gaat doortastend en zal 
zeker goed komen. De draad is al weer 
enthousiast opgepakt door te zoeken naar 
pastorale bijstand en hulp bij andere 
onderdelen van kerkzijn.  
Jan-Peter Prenger 

Samenvatting  
verslag CoRa vergadering 10 juli 2023 
Aanwezig zijn 7 leden en 1 is afwezig. 
 
Als opening wordt een tekst gelezen over 
“hoop” en daarna besproken. 
Er wordt verslag gedaan over de ‘ledenactie’. 
Een groot aantal gezinseenheden heeft 
gereageerd en gekozen voor Emmaüs. Van 
velen hebben we nog geen reactie ontvangen. 
Druk wordt overlegd met het Kerkelijk bureau 
PGE om de juiste gegevens te krijgen.  
Het proces om te komen tot een nieuwe PKN-
gemeente is nogal complex. Communicatie 
hierover blijft belangrijk. Er is een kerkadviseur 
benaderd, er zijn veel uitdagingen. 
Een actie die ons ook nog te doen staat is het 
opzetten van een eigen ledenadministratie en 
deze onderhouden.  
Over de aanvangstijden van de vieringen van 
Kerstavond en Paaswake zal overleg worden 
gevoerd met Kleopas. 
De vrijwilligersavond was erg gezellig en het 
eten heel erg lekker. Geprobeerd wordt om een 
volgende keer wel iets inhoudelijks doen. 
Nagedacht wordt over de deelnemers van de 
Kerstmiddag/ Kerstlunch. Freek zal overleggen 
met belanghebbenden. 
In de werkgroep Vieringen wordt gesproken 
over het belang van muziek in de vieringen. Er 
zijn voorstanders om hier meer in te investeren.  
Jan-Peter komt bij mensen voor wie nog veel 
onduidelijk is over de toekomst van Emmaüs en 
ook over de financiële bijdrage vanaf 
september. Belangrijk is om hierover te blijven 
communiceren. 
Atze Jan sluit de vergadering om 22.13 uur. 
 
Dik Groenendijk 
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Bloemen en voorbeden  
Zoals het nu gaat met het aanvragen van de 
bloemen en voorbeden in de zondagse 
vieringen loopt het niet altijd soepel. Om het 
proces wat te stroomlijnen lijkt het de CoRa 
verstandig als er een speciale commissie komt, 
een groepje van ca. 3 of 4 personen die bij 
toerbeurt de bloemen kopen en beslissen naar 
wie de bloemen na afloop van de viering toe 
gaan. Zijn er meer aanvragen voor de bloemen 
dan weten zij wie al recent bloemen heeft 
gehad, en kunnen zij een gewogen afweging 
maken voor deze zondag. Tevens ontvangen 
en verwerken zij de mailtjes over de voorbeden. 
Kortom de CoRa is opzoek naar een groepje 
personen die dit op zich wil nemen. Je kunt je 
opgeven door te bellen naar Freek Rohn, 06 
4080 8777 of een mailtje freekrohn@gmail.com  
Met vriendelijke groet, namens de CoRa, 
Freek Rohn 

Bij de vieringen 
Zondag 10 september: de startzondag met een 
aantrekkelijk programma! Koffie en taart om 
10.30 uur, een viering van een half uur vanaf 
11.00 uur, daarna een spel met inhoud en we 
sluiten af om 12.15 met een maaltijd! Het zou 
heel mooi zijn als je/u er bij bent! 
Zondag 17 september heten we pastor Ben 
Piepers van harte welkom. Hij is een al heel 
lang graag geziene voorganger van RK-zijde in 
ons midden. 
Zondag 24 september gaat onze eigen 
Emmaüsganger Jaap Neerken voor: altijd 
bijzonder, altijd anders, altijd indrukwekkend. 
Zondag 1 oktober is mijn laatste viering in 
Emmaüs. Veel kan ik er nog niet over zeggen: 
alleen dat Paula en Jan-willem meedoen: twee 
mensen die veel voor mij en ik denk voor heel 
Emmaüs hebben betekend op muzikaal (en 
persoonlijk..) gebied. 
Ik kijk niet uit naar 1 oktober, maar hoop wel op 
een goede manier van jullie allemaal afscheid 
te kunnen nemen! 
 

Vieringen: 
Ook online live, of later te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events  
Komt u er niet uit? Neem dan contact op  
met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, 
dussen.maarten@net.hcc.nl 
10-09 10:30 ds  Jan-Peter Prenger

 Startzondag 
17-09 10:30 pastor  Ben Piepers 
24-09 10:30 dhr.  Jaap Neerken 
01-10 10:30 ds.  Jan-Peter Prenger 
    M.v.d.H. 
08-10  10:30 mw.  Loes van Laar 
15-10  10:30 dhr.  Martien Taks 
22-10  10:30 mw.  Janneke Bron 
29-10  10:30 pastor  Ben Piepers 
Voorbede + Bloemengroet 
Voorbede vragen en suggesties voor de 
bloemengroet kun je mailen naar: 
viering@emmaus-ede.nl 
graag zaterdag voor 12.00 uur. 

Collectes: augustus 2023 
06 t/m 13-0806 
 Leger des Heils  € 266,20 
27-08  M.A.F.         € 211,55 
06-08 en 27-08 
  Emmaüs en pastoraat     € 207,79 
  Bloemengroet       €   89,35 
20-08  Dienst in openluchttheater 
Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst.  
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Emmaüsgangers uitgelicht 
Vanwege de nieuwe start van Emmaüs wordt 
dit keer niet één Emmaüsganger uitgelicht maar 
is aan een aantal mensen gevraagd om te 
vertellen wat Emmaüs voor hen betekent.  

 
 
Anton van Willigen.  
 
Hoe en wanneer 
ben je bij Emmaüs 
gekomen? 
In 2002 zijn wij 
(Aline en ik) in Ede 
komen wonen. 
Aline ging in 
Limburg trouw naar 
de kerk (protestants) en wilde kijken of er in 
Ede een kerk was die haar aansprak. Na 
diverse pogingen bij andere kerken kwamen wij 
uit bij de Emmaüs. Dat was in 2003. 
Waarom is Emmaüs belangrijk voor jou? 
Bij de Emmaus mag iedereen zijn wie die is en 
iedereen is welkom. Ik ervaar ook een 
kerkbezoek bij de Emmaüs als een (geestelijke) 
hersentraining en bezinning. 
Wat betekent de nieuwe start van Emmaüs 
voor jou? 
Het betekent voor de gemeenteleden dat er 
meer verantwoordelijkheden bij hen komt te 
liggen. Tijdens een kerkdienst heb je het besef 
niet dat er heel veel achter de schermen moet 
gebeuren om een dienst te kunnen vieren. 
Velen werkgroepen zijn actief en dat maakt het  
gevoel dat we het samen aan kunnen om een 
nieuwe start te maken.

Jenny Davelaar  
 
Hoe en 
wanneer ben je 
bij Emmaüs 
gekomen ? 
Ik weet dat niet 
meer precies 
maar rond het 
jaar 2002. Ik 
bezocht al een 
tijd daarvoor activiteiten van” Bespreek het 
samen”. 
Zoals dat in het leven gaat komen er een aantal 
levensvragen op je pad, waarmee ik vanuit mijn 
meer traditionele leerstellige geloofsopvatting 
niet meer uit de voeten kon.   
Ik wist wel van het bestaan van de Emmaüs en 
ben daarna meer de vieringen gaan bezoeken. 
 
Waarom is Emmaüs belangrijk voor jou? 
Een plaats waar je onvoorwaardelijk mens kan 
zijn. Dat beleef ik in de verschillende vieringen. 
Er zijn verschillende sprekers zijn uit meerdere 
geloofsachtergronden  en er is veel vrijheid  en 
variatie in de liturgie. Dat spreekt mij erg aan en 
inspireert mij. 
 
Wat betekent  de nieuwe start van Emmaüs 
voor jou? 
Een uitdaging want niemand kan in de 
toekomst kijken. Maar ik ben wel blij dat we de 
kans krijgen. Als we met elkaar de schouders 
blijven onderzetten moet  het mogelijk zijn om 
als gemeenschap van betekenis  te zijn. 
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Kitty van Voorst 
de Jeu 
 
Ik woon nu 43 
jaar in Ede, de 
laatste 15 jaar 
kerk ik in 
Emmaüs. 
Daarvoor was ik 
er ook regelmatig omdat ik het fijn vond bij de 
kinderen en kleinkinderen te zijn. 
Ik ben toen overgestapt naar Emmaüs. 
Waarom? 
Ik vind de diversiteit van geloofsrichting en de 
mensen fijn. Samen op weg  trok me wel. 
 
Ik ben verbonden aan de werkgroep dienst van 
de wereld. We proberen zoveel mogelijk een 
goede verdeling te maken voor de eerste 
collecte en te bedenken voor veraf en dichtbij. 
De mensen in de kerk mogen daar ook over 
meedenken, maar dan is dat meestal voor het 
jaar daarop omdat in het lopende jaar de lijst al 
klaar is. 
 
Ook kunt u mij vragen voor hulp in de wijk. 
Zoals u weet heb ik de belofte afgelegd van 
geheimhouding. 
 
Ik zit ook in de commissie van de 
Thomasviering, die we 2 x per jaar in de 
katholieke kerk Sint- Antonius of Emmaüs 
doen. Dat zijn hele fijne diensten. En daarna 
samen eten. 
 
Erik Kleiman  
 
In 1990 
verhuisden wij 
(Gretha en ik) 
van de 
Langenhorst 
naar de 
Rietkampen.  We 
hoefden niet lang 

na te denken bij welke kerkelijke gemeente we 
ons wilden aansluiten.  
De Emmaüs gemeente sprak mij wel aan. Het 
denken ik hokjes is mij vreemd. Daarom was 
het fijn om naar deze gemeente te gaan. 
Oecumene in het kwadraat. 
Dat vind ik nu nog steeds mooi. Het opgaan in 
1 grote PGE kon ik me niet voorstellen.  Dat is 
ook de reden dat ik me heb aangesloten bij een 
groepje gemeenteleden om ons sterkt te maken 
voor het behouden van de Emmaüs gemeente. 
Heel fijn dat dat gelukt is.   
Ik heb geen idee wat de oorspronkelijke 
kerkelijke achtergrond van onze leden is, en dat 
is mooi.  
Het is belangrijker te weten een kind van God 
te zijn en dat Hij altijd bij ons is, in welke 
omstandigheid je ook bent.  
Dat geeft kracht en rust.  
 
Afien Faas 
 
Hoe en wanneer 
ben je bij 
Emmaus 
gekomen? 
 
Ik, Afien Faas-
Smith, ben in 
1994 in de Riekampen komen wonen. Vanuit 
Zoetermeer kwam ik samen met Maarten en 
onze dochters terug in Ede waar wij als tieners 
ook gewoond hebben. 
Omdat we kerkelijk Ede goed kenden lieten we 
ons bij de kerkelijke overschrijving bewust 
registreren bij de Tabor-gemeente.  
Aangezien wij in de Rietkampen gingen wonen 
en verschillende kerkelijke ervaringen in het 
land hebben opgedaan kozen wij zeer bewust 
en nieuwsgierig voor “de Emmaüs-gemeente”. 
Samen op weg met RK, NPB en Lutheranen.  
Hoe mooi is dat!!! 
 
 
>  
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Waarom is Emmaüs belangrijk voor jou? 
In de begintijd was het natuurlijk een plek van 
ontmoeting met nieuwe wijkbewoners die ook 
enthousiast zijn over dit kerkelijke concept. 
We hebben ons dan ook actief ingezet in de 
begin periode.  
Maarten als CoRa- voorzitter, ik als lid van de 
Kindernevendienst leiding en Kerkbalans 
loopster.  Ik heb een periode de 
Vrouwengespreksgroep gedraaid nadat Marijke 
van de Bosch hiermee stopte. 
Kortom in de jaren heb ik mensen leren kennen 
en is er een betrokkenheid ontstaan. 
De laatste jaren ben ik nog actief met het 
schikken van de bloemen rondom Allerzielen en 
in de Advent en Kerst periode. 
De verbondenheid met de mensen, het samen 
zingen vind ik erg fijn. 
Het luisteren naar de uitleg van de teksten 
vanuit de Bijbel geven mij regelmatig rust en 
laten mij soms net even de ander kant van het 
geheel ervaren. 
Ik luister vaak met alles wat er in me zit, waar ik 
mee bezig ben en waar ik me druk om maak. 
Dus rust en verbinding zijn belangrijk voor mij. 
 
Wat betekent de nieuwe start van Emmaüs 
voor jou? 
Er zit een bepaalde nieuwsgierigheid in mij.  
Gaan we het samen redden?  
Wat vraagt het van ons allen?  
In hoeverre kan en wil ik mij inzetten voor de 
gemeenschap? 
 
Kortom ….. ik hoop dat het gaat lukken.  
Ik zal mijn steentje bijdragen maar hoop ook 
oprecht dat we reëel kijken naar hetgeen ons 
bindt en wat het ons brengt.

Nieuws v. d. werkgroepen 
Een nieuwe rubriek in het EMMAÜSnieuws. 

 

Werkgroep:

 
Ik ben al vele jaren lid van de werkgroep 
welkom. Het contact met de 
mensen is heel leuk en ik heb daardoor ook 
veel meer mensen leren kennen. Je 
staat altijd met iemand samen wat ook heel fijn 
is. Iedere week hebben er 
twee mensen dienst en samen zetten we de 
tafel met informatie klaar. 
 
Als lid van de werkgroep welkom ben je het 
eerste aanspreekpunt voor wie 
Emmaüs binnen komt. We heten de mensen 
welkom en zorgen dat er een blaadje 
klaar ligt als leidraad voor de dienst. Voor 
mensen die slecht kunnen zien 
hebben we enkele grote exemplaren waar de 
gehele tekst van de beamer op te 
lezen valt. Deze is eventueel ook thuis te 
printen. We 
hebben ook 
altijd de 
meest recente 
versie van het 
Emmausnieuws 
liggen en 
andere dingen 
om uit te 
delen zoals 
Bespreek het samen flyers. We beantwoorden 
eventuele vragen en 
als we het niet weten proberen we iemand te 
vinden die het wel weet. 
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 Ook geven we informatie aan nieuwe mensen 
over Emmaüs en geven informatie mee. 
Na de dienst zorgen we dat de bloemen met 
een kaartje meegegeven worden aan 
degene die ze weg gaat brengen of soms ook 
direct aan degene die ze in die 
week krijgt. 
Annemieke Weijgertze 

Werkgroep: 
GroeneKerken. 

Omdat er voor begin september diverse 
(landelijke) acties zijn georganiseerd, heeft de 
redactie deze hieronder samengevat uit de 
ingediende bijdrage van Annie Benjamin : 
- Extinction Rebellion heeft voor de zondagen 3 
en 10 september een actie georganiseerd naar 
de A12 in omgeving Den Haag.  
- Er is voor zaterdag 9 september om 10 uur 
een klimaatkerkdienst in Den Haag hierover 
georganiseerd door GroeneKerken en Micha 
Nederland. Met medewerking van Carla Dik-
Faber, projectleider van GroeneKerken. Zij 
schrijft: “We zien dat veel kerken en christenen 
de zorg voor de schepping omarmen, maar ook 
worstelen met de vraag wat een goede manier 
is om hun stem te laten horen. Ook voor ons is 
dit een zoektocht. Met deze viering sluiten we 
aan bij wat de kerk eigen is: bij elkaar komen 
voor God, samen stilstaan bij Zijn prachtige 
schepping, erkennen hoe ontwrichtend onze 
levensstijl is, en vanuit dat besef ruimte maken 
voor schuldbelijdenis en verootmoediging”. 
Vervolg van bijdrage Annie Benjamin: 
“Ik ben me ervan bewust dat we heel 
verschillend zijn in het denken over de 
klimaatcrisis en hoe hiermee om te gaan. Laten 
we met respect met elkaar in gesprek gaan 
over onze keuzes en elkaar daardoor ook 
scherp houden vanuit welke perspectieven je 
hier naar kunt kijken en op reageren.”

“Dichter bij huis kun je ook actief zijn voor het 
klimaat: 
Zaterdagmiddag 30 september wordt er van 
13:00u -15:30u in het Beekdal op de Ginkelse 
Hei een natuurwerkmiddag georgansieerd door 
A Rocha Ede, waarin met name vrijwilligers uit 
de Kleopas en de Ontmoetingskerk aan de slag 
gaan om de rand van de hei op te schonen van 
dennetjes, Amerikaanse vogelkers. Beoogd 
wordt de biodiversiteit daar te verbeteren. We 
verzamelen bij het nieuwe Airborne-monument 
op de Ginkelse Hei en vertrekken daar om 
13:00 u. Materiaal is aanwezig. 
Van harte uitgenodigd om hieraan bij aan te 
sluiten. 
En: Hans Dekker en ondergetekende hopen 
maandag 9 oktober mee te doen aan een 
interview over GroeneKerken bij de lokale radio 
Ede FM, voor de rubriek Kerkvenster.”  
Namens werkgroep GroeneKerken,  
Annie Benjamin 

Inloopochtend  
donderdag 21 september 2023:  

 
De Gelderse vallei van ijstijd tot nu. 
Kees van Lohuizen zal ons in grote lijnen iets 
vertellen over het ontstaan van de Vallei in de 
derde ijstijd en zijn geschiedenis daarna. 
Belangrijk daarbij was de rol van de mens in 
voor- en tegenspoed. Kees van Lohuizen wil 
markante zaken weergeven die hebben geleid 
tot de huidige situatie.  
10.00 uur Inloop met koffie 
10.30 uur Begin presentatie 
12.00 uur Einde bijeenkomst 
Volgende bijeenkomst 19 oktober 2023: 
Het werk van een architect. 
Neleke Guldemond 
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Filosofiekringel  
op maandag 25 september om 20:00 uur. 

 
“Wie niet van eenzaamheid houdt, houdt ook 
niet van vrijheid.” 
 
Een van de grootste misantropen uit de 
geschiedenis van de filosofie meende dat de 
wereld voor vijf zesde vol zit met schurken, 
gekken en stommelingen. 
Je kunt je daarom maar beter verre van de 
mensen houden. In de maatschappij wordt het 
menselijk denken namelijk voortdurend 
geparasiteerd, pas in afzondering kan de geest 
zich volledig ontplooien. De verveling die het 
alleen zijn met zich meebrengt, is altijd nog 
beter dan de verveling van het gezelschap van 
andere mensen want ‘slechts wanneer men 
alleen is, is men vrij.’ 
 
Me dunkt, genoeg om weer 1 á 2 uur samen 
over na te denken. Welkom. 
Vriendelijke groet,  Nico. 

Eetgroep 
voor alleenstaande senioren. 
Elke maand (behalve in de zomerstop) komen 
wij met onze gezellige eetgroep op de 2e 
dinsdag rond 17.00 uur in Emmaüs samen. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee 
praten we even bij. Om 17.30 uur gaan we aan 
tafel en genieten van een warme maaltijd, 
waarvoor we een bescheiden bijdrage betalen. 
We zijn meestal met ongeveer 22 - 27 
personen. Als u nog nooit geweest bent, meldt 
u dan even aan, zodat we weten voor hoeveel 
personen we moeten koken. 
Gretha Kleiman 0318- 631106 of 06 18234642 
Jos van de Klashorst 0318- 623246 of  
06 15425932 
Kom er bij! Wees welkom! 

Gespreksgroep  
chronisch zieken en ouderen 

 
De gespreksgroep komt samen op de eerste 
woensdagmorgen van de maand met 
uitzondering van de maanden juni en  
juli. In deze bijeenkomsten bespreken we 
uiteenlopende onderwerpen, aangedragen door 
groepsleden of de gespreksleider. Eén keer per 
jaar vieren we Maaltijd van de Heer en in 
augustus hebben we als start van het nieuwe 
seizoen een uitje. Mocht u belangstelling 
hebben, neem dan met mij contact op. 
Hilda Rohn, tel. 0318-633390 
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Afscheid van Jan-Peter 
Bij de viering van 27 augustus heeft Jan-Peter 
Prenger de gemeente geïnformeerd dat hij ons 
per 1 oktober gaat verlaten. 
Jan-Peter is door omstandigheden in zijn 
familie in aanraking gekomen met het dankbare 
werk in een verzorgingsinstelling. Dat heeft 
hem gemotiveerd te solliciteren op een 
vacature bij Quarijn, een instelling voor 
Ouderen Zorg en Welzijn, en hij is daar 
aangenomen. Dat betekent dat hij naast zijn al 
gestarte eigen praktijk tevens zal gaan werken 
bij deze instelling als geestelijk verzorger in de 
regio Doorn/Amerongen. 
Hoewel zijn beslissing ons voor een uitdaging 
stelt, feliciteren we hem met zijn besluit en 
wensen we Jan-Peter een heel prettige en 
zinvolle tijd toe in zijn nieuwe werkomgeving. 
Vanaf het moment dat hij de Cora geïnformeerd 
heeft zijn we direct aan de slag gegaan om 
invulling te vinden voor de periode na 1 
oktober.  We zijn heel blij dat we een aantal 
mensen hebben kunnen vinden die direct of 
indirect al bij Emmaüs betrokken zijn en die ons 
willen gaan helpen, totdat we een structurele 
oplossing hebben kunnen uitwerken. 
De volgende personen hebben zich bereid 
verklaard te helpen: 
Janneke Bron. Janneke is bereid een aantal 
extra vieringen in te vullen. 
Loes van Laar. Loes is bereid de werkgroep 
Vieringen te ondersteunen en coachen en is 
daarnaast bereid om uitvaarten te verzorgen, 
Roos van Doorn. Roos is verbonden aan de 
Ontmoeting (Vrijzinnigen Bennekom) en kan 
per week een aantal uren pastoraat invullen, 
ds. Egbert van Dalen. PKN Predikant, die nu 
ook bij de PGE tijdelijk ondersteunt.  
Jan-Peter zelf is bereid nog na 1 oktober 
uitvaarten te verzorgen. 

Met een aantal anderen zijn we nog in gesprek, 
dus er kunnen nog wijzigingen of aanvullingen 
plaats vinden.

In de komende maand zullen we regelmatig 
berichten over de nieuwe situatie. De 
bovengenoemde personen, voor zover minder 
bekend, zullen zich voorstellen in het Emmaüs 
Nieuws van oktober of tijdens een viering. In 
het bericht hierna kunt je lezen hoe je in contact 
kan komen met het pastoraat team. 
Voor vragen op dit moment stuur een mail naar 
samendoen@emmaus-ede.nl of neem met één 
van de Cora-leden contact op. 
Peter van Leeuwen  06 5115 2189 

Pastoraat na 1 oktober 
Na het bericht dat Jan-Peter Prenger per 1 
oktober vertrekt als predikant van de 
Oecumenische gemeenschap Emmaüs te Ede 
(Emmaus) is er intensief gezocht naar pastorale 
begeleiding na 1 oktober. In het extra 
weeknieuws van maandag 28 augustus heb je 
daar over kunnen lezen. 
In het bericht hierboven van Peter van Leeuwen 
staan nieuwe ontwikkelingen beschreven hoe 
het pastoraat wordt opgevangen. 
 
Aan de werkgroep Contactpersonen is 
gevraagd om een bijdrage te leveren in het 
pastoraat; maar als pastoraat omzien is naar 
anderen dan deden wij dat al vanaf het begin 
van Emmaüs en zal er maar heel weinig 
veranderen. Alleen het contact met de 
professionals zal wat veranderen. Was het 
eerder mogelijk Jan-Peter zelf te bellen, nu 
hebben we afgesproken dat dit via de 
werkgroep Pastoraat loopt.  
 
Ben je al bekend met een contactpersoon dan 
kun je met haar of hem op dezelfde manier 
blijven communiceren, daarover heb je vast 
afspraken gemaakt. Is dat nog niet het geval en 
wil je iemand spreken, bel dan naar Freek 
Rohn, 06 4080 8777. Freek is sinds januari van 
dit jaar coördinator-pastoraat. Of stuur een mail 
naar pastoraat@emmaus-ede.nl ; deze wordt 
door alle contactpersonen gelezen. 
 
>  
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Ook in geval van overlijden kun je contact 
opnemen met Freek Rohn, via telefoon of mail. 
Uiteraard geldt dit voor na 1 oktober. 
 
De CoRa streeft er naar dat we over een half 
jaar met een definitieve oplossing kunnen 
komen. Zijn er ontwikkelingen of veranderingen 
dan kom ik daar op terug. 
 
Met vriendelijke groet, namens de CoRa, 
Freek Rohn 
Coördinator-pastoraat. 
06 4080 8777 
freekrohn@gmail.com 
pastoraat@emmaus-ede.nl 
naar pastoraat@emmaus-ede.nl; deze wordt 
door alle contactpersonen gelezen. 
Ook in geval van overlijden kun je contact 
opnemen met Freek Rohn, via telefoon of mail. 
Uiteraard geldt dit voor na 1 oktober. 

Financiële bijdrage Emmaüs 
Regelmatig wordt door iemand aan een van de 
Cora-leden de vraag gesteld of het mogelijk is 
om een extra financiële bijdrage te leveren aan 
Emmaüs, omdat we per 1 september volledig 
zelfstandig van de PGE functioneren. 
 
Als Emmaüsleden extra willen ondersteunen is 
dat fantastisch, want dat steuntje in de rug 
kunnen we goed gebruiken.  
 
Zolang we nog bezig zijn met de juridische 
opzet van onze nieuwe organisatie kan een 
extra bijdrage tot 1 januari 2024 nog gestort 
worden op de rekening die voor de PGE 
bijdrage gebruikt wordt: 
NL80 ABNA 0580 0921 00 (Protestantse 
Gemeente Ede) Vermeld daarbij dat het een 
bijdrage is ten behoeve van Emmaüs! Dat is 
belangrijk, want dan wordt het netjes voor ons 
apart gehouden. 
 
Voor het einde van dit jaar zullen we een 
verzoek doen voor uw toezegging over 2024. 

Dat is de gebruikelijke 

 
die volgend jaar dus alleen voor Emmaüs is. 

Beste Emmaüsgangers, 
Zoals veel mensen al weten zijn wij in augustus 
naar Malawi geweest ! 
Het was een 
prachtige reis 
en hebben 
heel veel 
gezien ! 
Doordat er 
veel armoede 
is en velen 
geen bril 
kunnen 
betalen, hebben wij 80 brillen in kunnen 
zamelen en samen met de 10 brillen die Joke 
haar zus meebracht kunnen overhandigen aan 
de oogarts van het ziekenhuis in Lilongwe. 
Het was erg indrukwekkend daar het ziekenhuis 
te zien! Wat hebben wij geluk dat we in 
Nederland wonen…..! 
De arts heeft onze neef (waar wij op bezoek 
waren) laten weten dat de brillen zijn getest en 
nagekeken en dat de meeste brillen meteen 
gebracht konden worden naar de dorpen !! 
Van de andere brillen worden de monturen 
gebruikt! 
Wij willen iedereen die geholpen heeft, namens 
de arts heel erg bedanken! Zikomo !! (Bedankt) 
Andries en Joke Scherpenzeel 
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Givt     Wist je dat.. 
je met de Givt App  ook aan andere goede 
doelen kunt geven? 

 
En je krijgt aan het begin van het jaar een 
jaaroverzicht voor je belastingaangifte. 
Gebruik je de App nog niet, installeer hem dan 
op je telefoon. 
Iedereen blij, jij, D.a.d.W. en de 
penningmeester. Het scheelt veel werk voor 
alle vrijwilligers.. 

In kleur 

 
Het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur lezen op 
je telefoon, tablet, laptop of computer? 
Mail: redactie@emmaus-ede.nl  
en vermeld “EMMAÜSnieuws digitaal” 

 
 
 
Proefdruk 
van de voorgestelde nieuwe kop met de nieuwe 
naamgeving voor het EMMAÜSnieuws

Tip: Lees je het EMMAÜSnieuws op je 
smartphone en  zie je twee kolommen in plaats 
van één?  
Installeer dan de gratis app "Adobe Acrobat 
Reader" (inloggen of aanmelden is niet 
nodig). 

 
Nu kun je het EMMAÜS lezen via deze app. 
Zie je twee kolommen tik dan in de bovenste 
balk op de “druppel” met streepjes. Deze wordt 
dan blauw en je ziet nu één kolom. 
Je kunt ook nog de inhoudsopgave bekijken, tik 
daarvoor op het rechthoekje met streepjes links 
boven de tekst. Je ziet nu de inhoudsopgave en 
vandaar kun je gelijk naar het onderwerp. 
Om het EMMAÜSnieuws te laten voorlezen: Tik 
op de 3 puntjes rechts in de bovenste balk en 
kies in het rolmenu voor “Hardop lezen“ (icoon 
koptelefoon). Het voorlezen begint op de 
pagina waar je staat in de tekst. 
Moeite met een en ander? Mail dan naar de 
redactie en zij helpen je verder. 
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Agenda/Activiteiten 
Datum Tijd   Activiteit 
12-09 17:00 Eetgroep 
12-09 20:00 Van Ziel tot Ziel 
13-09 19:30 Emmaüskoor 
18-09 19:30 Werkgroep vieringen  
   niet in Emmaüs 
19-09 10:00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg 
19-09 20:00 Agenda commissie CoRa 
20-09 19:30 Emmaüskoor 
21-09 10:00 Inloopochtend 
25-09 19:30 CoRa vergadering 
25-09 20:00 Filosofiekringel 
27-09 19:00 Beheerscommissie 
27-09 19:30 Emmaüskoor 
01-10 19:30 Meditatie 
02-10 20:30 Werkgroep communicatie 
03-10 10:00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg 
03-10 15:00 Vergadering contactpersonen 
04-10 10:15 Gespreksgroep.  
   chronisch zieken/ouderen 
04-10 19:30 Emmaüskoor 
09-10 19:30 Dienst aan de Wereld 
09-10 20:00 Sluiting kopij EMMAÜSnieuws 
10-10 17:00 Eetgroep 
10-10 20:00 Van Ziel tot Ziel 
11-10 19:30 Emmaüskoor  
15-10   EMMAÜSnieuws komt uit 
16-10 20:00 Agenda commissie CoRa 
17-10 10:00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg 
18-10 19:30 Emmaüskoor 
19-10 10:00 Inloopochtend 
19-10 19:30 Beheerscommissie 
23-10 19:30 CoRa vergadering 
30-10 20:00 Filosofiekringel 
31-10 10:00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg 
 

 
 

Kopij en verspreiding 
Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: 
15 oktober 2023. 
Sluitingsdatum kopij: maandag 09 oktober     
Aanleveren kopij kan per E-mail via: 
redactie@emmaus-ede.nl 
of op redactieadres: Theo Boessenkool, 
Adamsdreef 213, 6716 MK Ede. 
Telefoon: 0318-637679 
Opgaven voor bezorging of mutaties voor 
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:  
Ria Pasman, telefoon: 0318 641 165  
Email: riapasman@gmail.com 
Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945 
E-mail: gonda.schol@gmail.com 
Wilt u het EMMAÜSnieuws en Weeknieuws in 
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar 
info@emmaus-ede.nl 
Contactadressen: 
Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger  
telefoon: 0613 848 477 
E-mail: jpcprenger@gmail.com 
CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl 
voorzitter@emmaus-ede.nl 
secretaris-cora@emmaus-ede.nl 
penningmeester-cora@emmaus-ede.nl 
info@emmaus-Ede.nl  
weeknieuws@emmaus-ede.nl 
EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl 
website@emmaus-ede.nl 
facebook@emmaus-ede.nl 
viering@emmaus-ede.nl 
dadw@emmaus-ede.nl 
communicatie@emmaus-ede.nl 
werkgroepen@emmaus-ede.nl  
Bezoek onze website of facebook 
Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede 
Website: https://emmaus-ede.nl 
 

Contact Katholiek Ede: 
Ma-vrij  09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692 
E-mail: ede@pztb.nl 
 

Kerkelijk Centrum Emmaüs 
Samenwerkende Kerken 
Laan der Verenigde Naties 94 
6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl 
telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045 


