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Vakantie   *) 
Nu ik dit stukje schrijf kan ik mijn vakantie 
ruiken en ik moest ineens terugdenken aan een 
eerdere vakantiedag in Aken. Na een bezoekje 
aan een prachtige tentoonstelling over Karel de 
Grote kwamen we terecht in de Dom, waar niet 
veel later een oecumenische middagdienst in 
de Nikolauskapel zou plaatsvinden. De dienst 
bestond vooral uit een overdenking over 
vakantie, vandaar dat ik er nu aan moest 
denken ..., over hoe je vakantie kunt vieren, en 
wat je allemaal wel niet kunt doen of laten, en 
de spreker hoopte dat als alles weer zijn 
gewone dagelijkse gangetje ging, of als we de 
stress weer voelden opkomen, we toch nog 
konden nagenieten van het mooie weer, de 
verkoelende regenbuitjes of de lekkere wijn. 
Afgewisseld met prachtige muziek, gezongen 
en gespeeld op gitaar, eindigde de pastor met 
een gedicht dat, zo zei hij, ons misschien wel 
bekend voor zou kunnen komen. Het was in het 
Duits, niet een taal die ik vloeiend spreek, maar 
er begon halverwege toch ineens een lampje te 
branden. Thuisgekomen zocht ik het na en 
vond het terug in de Desiderata, een gedicht uit 
1927, geschreven door Max Ehrmann. De tekst 
die mij raakte was: ‘Wees kalm temidden van 
het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede 
er in stilte kan heersen.’ En even verder: ‘Leef 
in vrede met God, welk beeld je ook van Hem 
hebt. En wat je werk en streven ook moge zijn, 
bewaar in de luidruchtige maalstroom van het 
leven de vrede met je ziel.’  
Sommigen van ons zijn al met vakantie 
geweest, sommigen gaan/kunnen niet met 
vakantie en sommigen gaan nog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe dan ook, thuis of ergens anders, ik hoop 
dat het ons lukt om de vrede met je ziel en met 
elkaar te bewaren. 
 
*) ds. Jan-Peter Prenger schreef deze bijdrage 
voor het juli-nummer van EMMAÜSnieuws dat 
om organisatorische redenen niet is 
uitgekomen. 
De redactie heeft met instemming van J-P. Pr. 
de inhoud wat geactualiseerd voor dit augustus-
nummer. 

Laatste stukje 
Ik heb net mijn laatste stukje voor het PGE-
kerkblad geschreven. En dat is niet alleen 
omdat dat de laatste editie van het PGE-
kerkblad is, maar ook vanwege de financiële en 
organisatorische verzelfstandiging van ons als 
Emmaüs. En dat laatste is natuurlijk best 
bijzonder. Want wie had dat 6 jaar geleden, 
toen ik hier als predikant begon, kunnen 
denken. Ik in ieder geval niet. Zes jaar geleden 
was Emmaüs een samenwerkingsverband van 
de PGE, de Lutherse gemeente, Vrijzinnig Ede 
en de parochie. Voorgangers uit de 
verschillende kerken kwamen in Emmaüs, er 
was maandelijks overleg tussen de 
voorgangers. Iedereen voelde zich in meerdere 
of – toch ook – mindere mate betrokken bij de 
Samenwerkende Kerken in de Rietkampen. In 
de afgelopen jaren haakten de Luthersen af en 
hielden de Vrijzinnigen op te bestaan. Maar 
daar kwam een nieuwe en hechtere band met 
de PGE voor in de plaats. Zo gingen we aan 
alle kanten nadenken over de toekomst, over 



2 
 

hernieuwde samenwerking en zelfs 
teamvorming van predikanten. Hoe anders kan 
het gaan.  
In zekere zin dan. Want, ja, het klopt: De PGE 
is straks geen onderdeel meer van Emmaüs en 
in die zin zijn we formeel noch bestuurlijk noch 
inhoudelijk bij de PGE betrokken. Maar 
persoonlijk zou ik het buitengewoon jammer 
vinden als de contacten die in de afgelopen 
jaren zijn opgebouwd nu dan ook per 1 
september doorgesneden zouden worden. Alsof 
we elkaar niet meer zouden willen kennen, niets 
meer samen zouden willen doen en niet meer 
op elkaar betrokken zouden willen zijn. Alsof we 
niet van elkaar zouden kunnen leren, niet meer 
samen zouden kunnen werken en niets meer 
voor elkaar zouden kunnen betekenen. Kerk-
zijn betekent voor mij dat je over de muren 
heen kijkt en niet alleen maar met jezelf bezig 
bent. Je kijkt naar de maatschappelijke 
omgeving: wat gebeurt er, wat is er nodig, waar 
kunnen we dingen samen doen, waar kunnen 
we elkaar ondersteunen. Datzelfde geldt ook 
voor de andere geloofsgemeenschappen in 
onze omgeving. Waar herkennen we elkaar in? 
Wat is hun drijfveer? Wat kunnen we samen 
doen, waar kunnen we samen vieren. Dat is 
natuurlijk het uitgangspunt van een 
oecumenische gemeenschap: overstijgend, 
samen, horizon verbreden. En ik hoop, en ga er 
gemakshalve ook maar van uit, dat dat voor de 
PGE net zo geldt. Natuurlijk begrijpt iedereen 
dat de komende maanden veel aan de 
organisatie van Emmaüs gewerkt moet worden. 
Maar zo gauw alles weer een beetje op orde is 
zou mijn wens voor zowel de PGE als Emmaüs 
zijn: Trek je niet terug in en op jezelf, maar blijf 
elkaar zoeken! 

Startviering 

‘Ga mee op de weg die je goeddoet’ 
Op 10 september is de startviering. In deze 
viering starten we op een feestelijke manier het 
nieuwe seizoen met het nieuwe thema: ‘Ga 
mee op de weg die je goeddoet’. 
Dat doen we met koffie en iets lekkers, nieuws 
uit de CoRa, een inspirerende viering en een 

speelse activiteit. We sluiten dit gedeelte rond 
12.30 uur af. Daarna kunnen we gezellig samen 
lunchen.  
Voor de lunch hebben we een paar koks nodig 
die voor een pan smakelijke soep kunnen en 
willen zorgen.  
Hiervoor kun je je opgeven bij Ineke Bogaart: 
ineke@bogaart.net  
Werkgroep vieringen 

Bloemengroet juni/juli ‘23 
18-06: Hans Blauw 
25-06: Janke en Nico Koopman 

02-07: Ria en Michel Franken 
           mw Kraak 
09-70: Gerard en Alie Kaat 
16-07: Frank en Geeske van Netten 
23-07: Diny van Boven 

Bedankt 
Diny van Boven ontving 24-07 de bloemengroet 
van de Emmaüsgangers via Sia Raatgever.  
Diny bedankt jullie hartelijk voor de mooie bos 
waarmee jullie je groet en medeleven hebben 
uitgedrukt voor haar. 
Zaterdag 15-07 bij thuiskomst van onze 
vakantie brak Diny haar heup. Dezelfde dag 
werd er in het ZGV een dynamische 
heupschroef geplaatst. Dinsdag 18-07 
verhuisde zij naar Elias voor revalidatie en     
15-08 weer naar thuis voor verdere revalidatie. 

 
Diny bedankt ook iedereen voor de ontvangen 
brieven en kaarten (75), bloemen, lekkernijen, 
bezoeken, telefoontjes en WhatsApps. 
Hartelijke groet, Diny en Cor van Boven 
 
 
30-07: Wimmie Denekamp  

mailto:ineke@bogaart.net
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Bij de vieringen, gecomprimeerd 

Voor zondag 23 juli hebben we op de valreep 
ds. Jaap Korteweg bereid gevonden om de 
viering te leiden. Bijzonder fijn dat hij dat wilde 
doen! 
Zondag 30 juli verwelkomen we nog een oude 
bekende: Hans Lucassen. Mocht je hem nog 
niet kennen: hij is één van de founding fathers 
van Emmaüs vanuit de parochie. 
Op zondag 6 en 13 augustus is er geen 
voorganger in de viering. Beide vieringen 
worden daarom ingevuld als zogenaamde 
zangdiensten, waarbij Tanja achter de vleugel 
plaats neemt. 
Het motto bij beide diensten is: Zingen is 
tweemaal bidden (toegeschreven aan 
Augustinus), want als er iets een duidelijke 
meerwaarde heeft bij de diensten in Emmaüs, 
dan is het wel het samen zingen.  
In beide diensten was er een lector en het 
CoRa-lid van dienst aanwezig, die de dienst in 
goede banen leidde. En natuurlijk was er na 
afloop de mogelijkheid om samen koffie te 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
Zondag 20 augustus is de oecumenische 
Heideweekviering, en als oecumenische 
gemeenschap gaan we natuurlijk niet onze 
eigen viering organiseren maar nodigen we 
iedereen uit om naar het openluchttheater te 
komen. Deze viering begint om 11.00 uur. Een 
kussentje meenemen is handig, want de 
betonnen banken zijn hard. 
Voor zondag 27 augustus kan ik dezelfde tekst 
schrijven als voor 30 juli: opnieuw zal Hans 
Lucassen bij ons voorgaan. 

Vakantie en vervanging 
Ik was van 15 juli tot en met 13 augustus met 
vakantie. Op de website staan op het gedeelte 
dat alleen toegankelijk is voor Emmaüsgangers 
de namen van voorgangers die benaderd 
zouden kunnen worden in geval van overlijden. 
Jan-Peter 
 

Vieringen: 
Ook online live, of later te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events  
Komt u er niet uit? Neem dan contact op  
met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, 
dussen.maarten@net.hcc.nl 
20-08 11:00 Oecumenische viering 
  In Openluchttheater 
27-08 10:30 pastor Hans Lucassen 
03-09 10:30 ds. Jan-Peter Prenger 
    M.v.d.H. 
10-09 10:30 ds. Jan-Peter Prenger 

Startzondag.  
Programma  in Weeknieuws. 

17–09  10:30 pastor  Ben Piepers 
Voorbede + Bloemengroet 
Voorbede vragen en suggesties voor de 
bloemengroet kun je mailen naar: 
viering@emmaus-ede.nl 
graag zaterdag voor 12.00 uur. 

Collectes: juni en juli  2023 

04-06 Bake for Live:  € 154,40 
  Pastoraal en wijkwerk:    € 104,69 
 Bloemengroet:  €  38,72 
11-06 Bake for Life:  € 131,85 
 Bloemengroet:  €  33,70 
18-06 War Child:  € 155,00 

Pastoraal en wijkwerk: €  77,30 
 Bloemengroet:  €  29,50 
25-06  LGBT AsylumSupport:    €  20,85 

Pastoraal en wijkwerk:  € 96,85 
Bloemengroet:   € 27,00 

02-07 LGBT Asylum Support: € 134,17 
09 t/m 30-07  

Kinderhospice Binnenveld: € 638,56 
02 t/m 30-07 

Emmaüs en pastoraat: € 493,22 
 Bloemengroet:  € 182,46 
Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst. 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl
mailto:viering@emmaus-ede.nl
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Bespreek het Samen 

Het is nog steeds mogelijk om je op te geven 
voor activiteiten van het programma van 
Bespreek het Samen.  
Het is een prachtig veelzijdig en ruim aanbod, 
verzorgd door diverse kerken in Ede. 
Onze tips voor september en oktober: 
Psalmen anders, 25 sept. o.l.v. Piet Poot een 
avondje zingen uit de bundel Psalmen Anders. 
Duurzame kleding, 28 sept. samen nadenken 
over wat er nodig is om tot duurzame kleding te 
komen. 
Wat is Waarheid, 12 okt. Willem Jan Ausma, 
strafrechtadvocaat vertelt over zijn omslag van 
keiharde advocaat tot bemiddeling en 
verzoening. 
Op 13 september besluiten we op basis van de 
aanmeldingen welke activiteiten doorgaan.  
Je kunt je nog opgeven tot 12 september.  
Als de activiteiten doorgaan, is later opgeven 
ook nog mogelijk.  
Opgeven kan  
via www.bespreekhetsamen-ede.nl 
Graag tot ziens! Arjen en Janet Mol 

Pianisten gezocht! 
Tijdens onze vieringen worden we wekelijks 
begeleid door een vast groepje pianisten. 
Helaas is dit groepje de afgelopen tijd behoorlijk 
uitgedund. Daarom zijn we dringend op zoek 
naar nieuwe mensen om deze groep te 
versterken. 

 
Ken jij iemand die goed piano speelt en in staat 
is om de gemeente te begeleiden bij het zingen 
tijdens de vieringen? 
Neem dan contact op met Tanja Taale: 
tmtaale@xs4all.nl 
Werkgroep Vieringen: 
vieringen@emmaus-ede.nl 

Eetgroep  
voor alleenstaande senioren, 

 
Na onze zomerstop, starten we op 12 
september weer met onze gezellige eetgroep. 
Elke maand op de 2e dinsdag komen we rond 
17.00 uur in Emmaüs samen. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee praten we even bij. 
Om 17.30 uur gaan we aan tafel en genieten 
van een warme maaltijd, waarvoor we een 
bijdrage van € 7,- betalen. 
We zijn meestal met ongeveer 22 - 27 
personen. Als u nog nooit geweest bent, meldt 
u dan even aan, zodat we weten voor hoeveel 
personen we moeten koken. 
Gretha Kleiman 0318- 631106 of 06 18234642 
Jos van de Klashorst 0318- 623246  
of 06 15425932 
Kom er bij! Wees welkom! 

http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/
mailto:tmtaale@xs4all.nl
mailto:vieringen@emmaus-ede.nl
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Muziek tijdens de vieringen 
Voor de muzikale invulling van de vieringen in 
Emmaus zijn we op zoek naar mensen die een 
instrument bespelen. Zij kunnen in 
samenwerking met bijvoorbeeld Tanja een 
bijdrage leveren tijdens één of meerdere 
vieringen.  

 
Speel je een instrument en zou je willen 
meewerken? Of ken je iemand die een 
instrument speelt en misschien wil meewerken? 
Laat het ons dan weten! 
Werkgroep vieringen: 
vieringen@emmaus-ede.nl 

Heideweekviering  
Zondag 20 augustus: 
Deze zondag wordt om 11.00 uur in het 
Openluchttheater Ede aan de Van Pabstlaan 1 
de inmiddels bekende Oecumenische Viering 
gehouden. In de prachtige omgeving, omringd 
door mooie muziek en als Edese mensen van 
binnen en buiten de kerk verbonden met elkaar, 
kunt u luisteren naar een inspirerend verhaal 
van een bijzondere gastspreker! Medewerking 
wordt verleend door Sylvia von Kriegenbergh, 
ds. Davy Hoolwerf en kapitein Joop van Dijk. 
De muzikale ondersteuning is door het koor The 
New Creation olv Rob Biersteker. Het 
Openluchttheater is vanaf 10.30 uur geopend 
en om 11.00 uur begint de viering.

 
 

Beste Emmaüsgangers, 
Via een berichtje in het Emmaüs Nieuws wil ik 
jullie allen danken voor de geweldige tijd die ik 
bij jullie heb gehad.  
27 jaar actief meegewerkt aan de opbouw van 
deze gemeente.  
Doordat wij gingen verhuizen en de Emmaüs 
een eigen PKN gemeente gaat worden, komt er 
nu een moment dat ik jullie verlaat.  
Ik wens jullie een mooie start toe en hoop dat 
het een bloeiende gemeente gaat worden. 
Voor altijd in mijn hart, liefs Ellen Brouwer 
 
 
  

mailto:vieringen@emmaus-ede.nl
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Emmaüsganger uitgelicht 
In deze rubriek maken we kennis met één van 
onze Emmaüsgangers.  
De uitgelichte persoon kiest de volgende 
kandidaat voor het interview.

 
Deze keer:  Wil van Steenbergen 
 
Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen? 
Ik kom oorspronkelijk uit Harmelen. Ik trouwde 
met Mies en hij ging naar Emmaüs. Vanaf die 
tijd zit ik er dus ook bij. Dat was nog in de tijd 
van de sporthal. Onze 2 dochters zijn daar ook 
gedoopt. 
Ik kom heel veel in Emmaüs maar niet op 
zondag. Ik heb ooit een nare ervaring gehad 
met mensen uit mijn vorige kerk en ben daarna 
niet meer naar de kerkdiensten gegaan. Ik heb 
op zich niets tegen de kerk of tegen de mensen 
maar ik doe het op mijn eigen manier. Alleen bij 
speciale gelegenheden zoals toen Mies 
voorging, ben ik er wel.  
Wat wil je graag delen over jezelf? 
Ik heb Mies leren kennen in het landelijk 
bestuur van de CPJ (Christelijke 
Plattelandsjongeren). Ik zat aan de ene kant 
van de tafel en hij aan de andere kant. Er zijn 
veel huwelijken voort gekomen uit deze 
organisatie zowel op plaatselijk als op landelijk 
niveau. Ik heb daar veel bestuurservaring 
opgedaan ook met een fusieproces. Die 
ervaring neem ik wel mee.  
We zijn een jaar geleden verhuisd naar de 
Edendreef, naar het oude huis van Erna en Kick 
Meij. Ik kende het huis al van daarvoor omdat ik 

voor mijn werk in de thuiszorg bij de toenmalige  
bewoner kwam. En nu wonen wij er. Het is een 
heerlijke plek. Binnen zijn we bijna klaar en nu 
zijn we bezig met de tuin. Ik wil er graag wat 
fruitboompjes in. Wij komen allebei van de 
boerderij met fruitbomen in de tuin. 
Onze dochters wonen inmiddels elders in het 
land. Ze werken allebei in de zorg net als hun 
moeder. Ze lijken op hun vader in de snelheid 
van praten. 
Eén dochter is pas getrouwd in Italië. Dat was 
een geweldig feest dat 3 dagen duurde. 
Ik heb altijd in de thuiszorg gewerkt. In Ede 
werkte ik bij Opella. Toen de wet WMO kwam 
was ik verplicht om een opleiding te volgen. Dat 
was lastig met kleine kinderen. Toen ben ik 
gestopt. In 2007 ben ik begonnen met het 
schoonmaakwerk in Emmaüs. In die tijd was 
Erma Kerkhof nog beheerder. Kort daarna 
kwam Lenie. We werden een goed team. Als zij 
met vakantie was beheerde ik de telefoon en 
agenda. Sinds februari vervang ik Lenie. In de 
loop der jaren is het werk van de beheerder 
veel meer geworden m.n. door verhuur van de 
zalen. 24/7 sta je aan. Altijd moet de agenda en 
telefoon mee. Daarnaast zijn er ook nog de mail 
en de appjes om te beantwoorden. In het 
weekend kijk ik wel of dingen kunnen wachten 
tot maandag want anders heb je nooit een vrij 
moment. Ik heb te maken met mensen in allerlei 
situaties, van bruiloften tot begrafenissen. Je 
moet wel een mensenmens zijn om dit werk te 
kunnen doen. Per 1 september, wanneer 
Emmaüs zelfstandig verder gaat, stop ik in 
ieder geval hiermee. Dan vallen we niet meer 
onder de PGE. Hopelijk kan ik in de nieuwe 
situatie nog wel het schoonmaakwerk blijven 
doen. 
In mijn vrije tijd ben ik graag thuis. Ik lees veel 
en kijk graag quiz-programma’s zoals de 
Slimste Mens en Twee voor Twaalf. 
Wat bindt jou aan Emmaüs? 
Mijn werk vooral. De sfeer en de mensen zijn 
prima. Ik werk met veel plezier in Emmaüs.  
Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs? Er 
gaat veel veranderen in Emmaüs. Ik hoop dat 



7 
 

het lukt om zelfstandig verder te gaan. Gezien 
de vergrijzing zal dat moeilijk worden. We 
hebben echt nieuwe aanwas nodig.  
We zijn een oecumenische gemeenschap maar 
er zijn nog maar 3 van de 5 kerken over.  
Wat zou je graag willen doen met mede-
Emmaüsgangers? 
In mijn werk als beheerder word ik overal bij 
betrokken  en heb ik met veel Emmaüsgangers 
te maken. Bij speciale activiteiten zoals 
Koningsdag en de vrijwilligersavond ben ik er 
ook altijd bij.  
Welke Emmaüsganger komt er in de volgende 
aflevering? 
Gretha Kleiman 

Geven met Givt 
Elke zondag is er een collecte 1e een goed 
doel, 2e Pastoraat en wijkwerk en 3e de 
bloemengroet. 
Je kunt geven tijdens de dienst in de mandjes 
maar ook via de GIVT app. 
Maar hoe zit dat nu met die GIVT app:   
Via deze app geef je anoniem aan een of 
meerdere collectes. Je giften worden 
afgeschreven van je bankrekening de 
totaalbedragen per collecte worden wekelijks 
overgemaakt naar onze penningmeester. 
Het voordeel voor  je als gever: Geen gedoe 
met contant geld. Geen collectebonnen meer 
bestellen. Je kunt zowel in Emmaüs, thuis 
tijdens de viering, maar ook later nog die week 
geld geven. 
Aan het einde van het jaar ontvang je een 
totaaloverzicht van de giften compleet met 
ANBI nummers, klaar voor gebruik bij je 
belastingaangifte. (Je kunt dus meer geven 
want je krijgt in dat geval een gedeelte terug ). 
Voordelen voor de vrijwilligers van 
Emmaüs:  Minder werk met contant geld tellen. 
Geen gedoe en geen extra kosten om het geld 
gestort te krijgen bij de bank. Beter overzicht 
van de collecteopbrengsten 
Hoe werkt het? 
Download de gratis Givt-app via Google Play of 
App Store op je telefoon of tablet, registreer je 

en geef een machtiging *) voor afschrijving van 
je  bankrekening.en je bent klaar voor gebruik!   
Je kunt ook de QR-code scannen om de App te 
downloaden.  
Wanneer je de app gaat gebruiken om te 
geven, open de Givt app en je komt direct in het 
geefscherm. Hier vul je het bedrag in dat je wilt 
geven. Voor de 2e collecte voeg je een collecte 
toe en vul het bedrag in voor de 3e idem. 
Je kunt op 2 manieren je giften afronden: 
1) door scannen van de QR-code op de liturgie 
of 2) In de lijst doelen bij de kerken  kiezen voor 
Emmaüs Ede, tik op geven en je giften worden 
afgerond. 
*) Wat zeggen ze bij GIVT over de machtiging 
die je moet geven! 
We kunnen ons voorstellen dat het afgeven van 
een machtiging best als een drempel kan 
voelen. ’Is dat wel veilig?’ ‘Wat moet ik een boel 
invullen, ik wil alleen nu een gift geven.’ Het 
bijzondere is dat we juist met een machtiging 
werken, omdat het veilig is, je niet steeds 
allerlei gegevens hoeft in te vullen als je een gift 
wilt doen en je je bank niet nodig hebt op het 
moment van geven. Met het eenmalig afgeven 
van een machtiging kun je, zo vaak als je wilt 
en zo lang als je wilt, geven aan alle 
organisaties die met Givt samenwerken. Geven 
via een machtiging is voor jou de veiligste 
manier van geven, omdat je altijd het recht 
houdt om je gift te storneren. Zo houd jij de 
touwtjes in handen. 
Heb je een vraag of kom je er niet helemaal uit? 
Bel ons gerust, we helpen je graag een handje. 
Cor van Boven: 0318 621132 of  
Mies van Steenbergen: 06 53606045 
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Agenda/Activiteiten 
Datum Tijd   Activiteit 
 
21-08 20:00 Agenda commissie CoRa 
 
23-08 19:30 Emmaüskoor 
 
28-08 19;30 Beheerscommissie 
 
28-08 20:00 CoRa (CoördinatieRaad) 
 
28-08 20:00 Filosofiekringel 
 
29-08 10:00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg 
 
30-08 19:30 Koorrepetitie 
 
 
03-09 19:30 Meditatie 
 
04-09 20:00 Sluiting kopij EMMAÜSnieuws 
 
05-09 10:00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg 
 
06-09 19:30 Emmaüskoor 
 
12-09 17:00 Eetgroep 
 
12-09 20:00 Van Ziel tot Ziel 
 
13-09 19:30 Emmaüskoor 
 
18-09 20:00 Agenda commissie CoRa 
 
19-09 10:00 Ontmoeting Malkander/Buurtzorg 
 
20-09 19:30 Emmaüskoor 
 
21-09 10:00 Inloopochtend 
 
25-09 19:30 CoRa vergadering 
 
25-09 20:00 Filosofiekringel 
 
27-09 19:30 Emmaüskoor 

Kopij en verspreiding 
Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: 
10 september 2023. 
Sluitingsdatum kopij: maandag 04 september 
Aanleveren kopij kan per E-mail via: 
redactie@emmaus-ede.nl 
of op redactieadres: Theo Boessenkool, 
Adamsdreef 213, 6716 MK Ede. 
Telefoon: 0318-637679 
Opgaven voor bezorging of mutaties voor 
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:  
Ria Pasman, telefoon: 0318 641 165  
Email: riapasman@gmail.com 
Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945 
E-mail: gonda.schol@gmail.com 
Wilt u het EMMAÜSnieuws en Weeknieuws in 
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar 
info@emmaus-ede.nl 
Contactadressen: 
Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger  
telefoon: 0613 848 477 
E-mail: jpcprenger@gmail.com 
CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl 
voorzitter@emmaus-ede.nl 
secretaris-cora@emmaus-ede.nl 
penningmeester-cora@emmaus-ede.nl 
info@emmaus-Ede.nl  
weeknieuws@emmaus-ede.nl 
EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl 
website@emmaus-ede.nl 
facebook@emmaus-ede.nl 
viering@emmaus-ede.nl 
dadw@emmaus-ede.nl 
communicatie@emmaus-ede.nl 
werkgroepen@emmaus-ede.nl  
Bezoek onze website of facebook 
Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede 
Website: https://emmaus-ede.nl 
 

Contact Katholiek Ede: 
Ma-vrij  09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692 
E-mail: ede@pztb.nl 
 

Kerkelijk Centrum Emmaüs 
Samenwerkende Kerken 
Laan der Verenigde Naties 94 
6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl 
telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045 
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